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foto: Laurens ter Meer

AGENDA
 2 mei    Leerhuis/Bijbelkring, 10.30-12.00 uur,
              Dorpshuis
 4 mei    Herdenkings-Vesper, Raad van Kerken,
              18.30 uur, Waalse Kerk
 9 mei    Ouderenkring, 14.30-16.30 uur, Dorpshuis
18 mei   Viering dienst Hemelvaartsdag bij
              Familie Varekamp, 10.00 uur
21 mei   Aanschuifdiner, 17.30 uur, Dorpshuis
24 mei   Verder kijken …
25 mei   Samen op Stap naar Stevenskerk, Nijmegen

INHOUDSOPGAVE: ZIE PAGINA 14
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ALS WIJ SAMEN ZIJN....
In onze rondreis door de liturgie op zondagmorgen
zijn we deze keer aanbeland bij de mededelingen,
het collectespel, het avondmaalslied en offeran-
degebed/gebed bij de gaven. Deze onderdelen
vinden na de preek plaats. De vorige keer ging het
met name over de geloofsbelijdenis (het credo) die we
meestal na het evangelie of de preek zingen. Over de
preek zelf (of homilie) zeggen de liturgische handboe-
ken over het algemeen niet zo veel. Voor de Refor-
matoren was een kerkdienst in ieder geval geen
kerkdienst als er niet gepreekt werd. Met name Luther
en Calvijn wilden het ‘predikambt’ weer in ere herstel-
len. Voor hen stond buiten kijf dat in elke samenkomst
van de christelijke gemeente Gods Woord verkondigd
en gebeden diende te worden ‘zelfs al is het nog zo
kort’. In de Reformatorische traditie is er altijd veel
nadruk gelegd op de preek. Daarom staat in veel
Protestantse kerken de preekstoel zo centraal. Tot
aan de laatste renovatie was dat in de Dorpskerk ook
het geval.
Velen ervaren de preek als het hoogtepunt (of in ieder
geval als het belangrijkste onderdeel) van de dienst.
De liturgische beweging die in veel Protestantse
kerken invloed heeft gehad, heeft er voor gezorgd dat
men de hele dienst als verkondiging is gaan zien en
niet meer alle nadruk op de preek ligt. Het is ook
veelzeggend dat na de verbouwingen van deze kerk
niet langer de preekstoel, maar de tafel centraal staat.
Maar genoeg over de preek. We zouden daar nog
eens een aparte gemeente-avond over kunnen hou-
den, over wat wij samen nu een ‘goede preek’ vin-
den… We gaan nu in ieder geval verder met wat er
op zondagmorgen ná de preek gebeurt.
Meestal wordt tijdens of na het lied wat we zingen na
de preek gecollecteerd. Die collecte is helemaal ver-
bonden met de tafel. Dáár komen de zakjes op te
liggen, en niet in een rekje ergens opzij. De collecte
noemden we vroeger ook wel de ‘dienst der offerande’.
De collecte kóst ons wat. Het kan zelfs een beetje pijn
doen, om iets vrijwillig weg te geven. We voelen een
stukje verlies. Offeren doet zeer, zo is de bedoeling.
Tegelijk kan het natuurlijk met vreugde vervullen, dát
we kunnen en mogen geven, maar offeren vraagt iets
van je. In dat licht valt ook te begrijpen waarom de
tafel in de katholieke (en Lutherse en Anglicaanse)
traditie ook wel een altaar (of altaar-tafel) genoemd
wordt. Wij leggen onze offeranden/gaven op het al-
taar. Wij wijden het dus aan God. In Peru heb ik
meegemaakt dat het ging zoals in de vroege kerk: veel
gemeenteleden waren zo arm dat ze geen geld had-
den, maar wel wat producten van het land. Dat
brachten zij zingend naar voren, en legden het op de
tafel. Met het brood en wijn wat zodoende gebracht/-
geofferd werd (en na de dienst door de diakenen
verdeeld werd of gebracht werd naar de allerarmsten)

vierden we dan samen het Avondmaal. Dit is precies
zoals het in de vroege kerk ook ging.
Voorafgaand aan de collecte is er ruimte voor
mededelingen. De bestemming van de collecte kan
worden toegelicht en zaken uit het gemeenteleven
komen aan bod. Vroeger gebeurde dit ook wel voor-
afgaand aan de dienst, maar het is beter om dit op
deze plek te doen. Zo voorkomen we dat een kerk-
dienst begint met een waslijst aan mededelingen, die
er eigenlijk op dat moment niet toe doen. Het is beter
de kerkdienst te beginnen met een ‘votum’ of ‘adjuto-
rium’. Daarmee wordt een betere toon gezet. We zijn
geen vergadering die notulen en actielijstjes bij langs
werkt – nee, we zijn hier bijeengekomen in Gods naam
en verwachten onze hulp van Hem.
Tijdens de collecte wordt er muziek gemaakt en/of
gezongen. De organist kiest hier weloverwogen mu-
ziek voor uit. De muziek is er niet om de tijd van col-
lecte op te vullen, maar is een doel op zich. Ook onze
muziek is immers een (offer)gave aan God, tot eer van
God?!
 
Zelfs de bloemen die op de tafel staan hebben dát
doel: tot eer van God. Niet ter opleuking van de
kerkzaal en omdat ze na de dienst weggebracht
worden. Hoe mooi ook, eigenlijk zijn de bloemen die
mensen na de kerkdienst krijgen ‘tweedehands’
bloemen. In eerste instantie zijn ze namelijk tot eer
van God. En van daaruit vervullen ze dan ook prima
hun functie door als groet en blijk van verbondenheid
te brengen bij mensen ná de dienst (gemeenteleden
of buurtgenoten).
Wanneer de collecte is ingezameld, worden de gaven
op de tafel gelegd en opgedragen aan God. Dat is de
kern van het ‘offerandegebed’. In dankbaarheid
bieden wij aan God aan, wat in feite niet van ons is.
Ons geld en ons goed is er ten dienste van onze
naaste. We hebben deze aarde in bruikleen gekregen.
Aan de Tafel leren wij zo te delen en om te zien naar
hen die aangewezen zijn op onze zorg. We realiseren
ons hoe rijk en gezegend we zijn. De toon van het
gebed is dan ook die van dankbaarheid. Doorgaans
spreek ik als voorganger dit gebed uit, maar het kan
natuurlijk ook heel goed door de diaken gedaan
worden, dat zou zelfs nog passender zijn.
 
Het offerandegebed heeft nog een tweede karakter
en verwijst ook naar het offer van de Zoon. Hier ge-
denken wij Gods liefde aan ons, God die zich uitdeelt
in gaven van brood en wijn. Onze gaven worden als
het ware in die gave opgenomen. Het is dus niet zo
dat het van Jezus Christus zich herhaalt. Deze ge-
dachte werd door de Reformatoren fel bestreden.
Want hiermee werd het offer van Christus als het ware
door de priester opnieuw voltrokken. Maar het sacra-
ment hangt niet van ons af. Het is God die het doet,
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wij ontvangen.
En zo is er aan de tafel een dubbele beweging. We
nemen onszelf mee naar de tafel, we bieden in
dankbaarheid aan wat wij hebben en we worden wat
we ontvangen: lichaam en bloed van Christus.
Ondertussen zal wel duidelijk zijn waarom de diake-
nen in Avondmaalsdiensten zo’n grote rol spelen. Zij
‘dienen’ aan de tafel. Via hen wordt ook zichtbaar dat
de tafel is aangericht voor de armen. Het is niet onze
tafel, het is de tafel van Gods barmhartigheid. Tijdens
het aandragen van brood en wijn of het ‘toebereiden
van de tafel’ kan een avondmaalslied gezongen
worden. Hiermee wordt zichtbaar en hoorbaar dat de
maaltijd van de Heer een feestelijk gebeuren is.
Christus deelt zijn gaven uit en een ieder is welkom
aan de tafel van de Heer.
 
 
 
 
 
 
Het zogenaamde tafelgebed, wat wij bidden als wij
het Avondmaal vieren, heeft oude papieren. Het tafel-
gebed wortelt in de Joodse traditie en in de eerste
eeuwen van de kerk. Het is boeiend dat in veel kerken
hier wel een belangrijke wissel is omgegaan wat de
gereformeerde liturgie betreft. De epiclese (het gebed
om de werking van de Heilige Geest) is ook in een
gereformeerde avondmaalsliturgie essentieel, maar
niet als onderdeel van het Tafelgebed.
Waarom niet? Omdat de inzettingswoorden niet
thuishoren in een gebed tot God, maar gesproken
worden tot de geméénte. Wij vertellen in ons gebed
niet aan God wat er in die laatste nacht gebeurde
voordat Jezus overgeleverd werd, maar dat brengen
wij onszélf weer in gedachten. De gedachtenis van
Christus heeft in een protestantse liturgie dus een
onderwijzende functie met het oog op het delen van
brood en wijn. De gereformeerde Reformatie heeft
heel bewust een streep gezet door het eucharistisch
gebed (wat men ervoer als offerhandeling). Dat heeft
zijn stempel gezet op het karakter van de viering.
Veel gemeenten die in de gereformeerde traditie staan
weten niet zo goed raad met het erg lange klassieke
Avondmaalsformulier. Vanwege de evangelische in-
vloed stuiten we uitgerekend hier op het spannings-
veld tussen vorm en vrijheid waar het in de tweede
bijdrage van deze serie al over ging. In evangelische
kring ligt er niet alleen meer nadruk op het vreugde-
volle karakter van de Maaltijd, maar wordt er ook veel
losser omgegaan met vaststaande formuleringen.
Vrije formuleringen van de gedachtenis van Christus
door de voorganger zijn daar niet vreemd. En hoe mooi
en bij deze tijd passend dat misschien ook is - het
klassiek-gereformeerde formulier bevat tal van oud--

kerkelijke motieven die ik niet graag zou missen…!
Die klassieke elementen kunnen bewaard blijven als
we het vierende karakter benadrukken en beseffen
dat het onderwijzende deel gericht is op de waardige
gedachtenis van Christus tijdens de viering.
Dr. Immink, die ik al eerder aanhaalde, wijst op de
mogelijkheid om het eerste deel van het klassieke
Avondmaalsformulier, wat gaat over het zelfonder-
zoek en wat vroeger vaak gelezen werd op de zondag
voorafgaand aan de Avondmaalsviering) een liturgi-
sche plek te geven in het aanvangsdeel van de kerk-
dienst. Dat is vanouds in de klassiek gereformeerde
liturgie de plaats van de tien geboden en de veroot-
moediging, ofwel de schuldbelijdenis.
Het eerste deel van het formulier past daar naadloos
bij. Hoewel Imminks voorstel sympathiek op mij
overkomt, nog steeds lijkt het mij teveel tekst. Boei-
ender zou het dan zijn om deze tekst (hertaald!) één
keer per jaar in de week voor een Avondmaalsviering
na de dienst uit te delen, met een aantal gespreksvra-
gen, voor bij de koffie. Dat zou leuke gesprekken
kunnen opleveren!
 
Na het offerandegebed volgen in de liturgie op zon-
dagmorgen de voorbeden. Aan de tafel waar brood
en wijn gedeeld worden, mogen wij onze zorgen voor
God uitspreken. Een mooie vorm voor deze voorbe-
den is als ze letterlijk uit het voorbedeboek gebeden
worden en de hele gemeente ze steeds onderstreept
door een gesproken of gezongen acclamatie, bijvoor-
beeld 368d uit het Liedboek. De tekst hiervan - ont-
leend aan Psalm 25, 17 - past heel goed in de Veer-
tigdagentijd, waarin Psalm 25 op de tweede en de
derde zondag van de Veertigdagen de Introïtuspsalm
is.
Na de voorbeden volgt in een dienst waarin wij het
avondmaal vieren meestal het tafelgebed. Het tafel-
gebed begint in de Oecumenische Klassieke liturgie
steevast met een beurtspraak.
voorganger:       De Heer zij met u.
                          (Dominus vobiscum)
gemeente:         Ook met u is de Heer.
                          (et cum spiritu tuo)
voorganger:       Verheft u harten. (Sursum corda)
gemeente:         Wij hebben ons hart bij de Heer.
                          (habemus ad Dominum)
voorganger:       Laat ons dankzeggen de Heer onze
                          God. (Gratias agamus Domino)
gemeente:         Dat is waardig en recht.
                          (dignum et iustum est.)
Deze vorm is zeer oud, het is de oudste vorm van een
tafelgebed. We vinden het gebed in de zogenaamde
‘Traditio apostolica’, van Hippolytus. De tekst dateert
uit het begin van de derde eeuw in Rome. De tekst
was oorspronkelijk in het Grieks. Mogelijk is de tekst
nog ouder, want van Hippolyticus is bekend dat hij
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zeer traditiegetrouw was. 
Door de eeuwen heeft de beurtspraak zich in bijna alle
tafelgebeden gehandhaafd. Dat is op zich best bijzon-
der! De beurtspraak wordt ook wel het ‘sursum corda’
genoemd. Bijna alles werd vroeger in de liturgie ge-
zongen. Zonder microfoon is dat de beste manier om
in een kerk verstaanbaar te zijn. Maar het is ook mooi
en van Augustinus is de uitspraak: ‘zingen is twee keer
bidden’. De Reformator Luther pleitte ervoor om de
schriftlezingen op ‘reciteertoon’ te zingen. Gods
Woord moest volgens hem gezongen worden. In de
Evensongs is die gezongen reciterende vorm ook in
veel protestantse kerken vandaag de dag nog terug
te vinden. Sommigen vinden het gelijk erg mooi, an-
deren pas als zij er een beetje aan gewend zijn, weer
anderen blijven het vreemd en ongemakkelijk vinden.
 
Hoe je ook zingt: God loven is goed voor een mens.
De Drie-Ene God dankbaar zijn, daar knap je als mens
van op. De beurtspraak tussen voorganger en ge-
meente onderstreept de saamhorigheid van gemeen-
te en voorganger. En uit naam van heel de schepping
mogen zij de Naam van de Allerhoogste God zegenen
(zegenen = goede woorden uitspreken over).
Na de beurtspraak volgt in de oecumenische Avond-
maalsliturgie de dankzegging, die ook wel de prefatie
(het vóórgebed) wordt genoemd. De tekst van de
prefatie wisselt volgens het kerkelijk jaar. Zo kleurt het
avondmaal ook iedere keer weer mee met de lezingen
van die zondag. Gods grote daden worden in herin-
nering geroepen. De nadruk ligt op gedenken en het
zegenen van God om zijn grote daden. De dankzeg-
ging (letterlijk in het Grieks: eucharistia) herinnert aan
de Joodse wortels van het tafelgebed, dat begint met:
‘Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, Koning des He-
mels, onze Vader, die..’. Een taalgebruik dat ook in
het Nieuwe Testament veelvuldig voorkomt, zie bij-
voorbeeld Efeziërs 1:3. Een voorbeeld van dit Joodse
zegengebed bij de maaltijd is te vinden in Liedboek
lied 229, wat daarom prachtig bij een Avondmaalsvie-
ring gezongen kan worden. De typisch Joodse struc-
tuur van zegenen, dankzeggen, en gedenken is ook
in dit christelijke avondmaalsgebed duidelijk aanwe-
zig.
 
De volgende keer gaan we verder met de onderdelen
van een Avondmaalsliturgie, namelijk het Sanctus en
het Benedictus. Ik hoop dat het weer verrijkend was,
nog twee afleveringen…!
Bedankt voor jullie reacties!
 
Ds. Theo Pieter de Jong

KERKDIENSTEN
Zondag 7 mei, ds. Ronald Heins, vierde zondag na
Pasen, ‘Cantate’, aanvang 10.00 uur, De vierde
zondag na Pasen, met een prachtige naam ‘Can-
tate’, zing!

We horen Jezus zeggen dat 'in het huis van mijn Vader
zijn vele woningen'. Een mooi en gastvrij visioen dat
er voor ieder mens wel een plekje is. Ik heb deze tekst
regelmatig bij een begrafenis gelezen. Er sprak altijd
een gevoel van vertrouwen uit. ook al denk, geloof en
ben je anders dan anderen, ook jij kunt bij God thuis
zijn. Maar de vraag is steeds: waar is dat huis, waar
je thuiskomt? Hoe kom je daar? Jezus zegt: ik ben de
weg, de waarheid en het leven. En God spreekt via
Mozes over de wet die ons de weg wijst. Ik hoop dat
het ons deze zondag thuis brengt.
Deuteronomium 6:20-25 en Johannes 14:1-14 
Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 

Zondag 14 mei, ds. Theo Pieter de Jong, ‘Rogate’,
aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag ‘Rogate’ is er weer de maandelijkse
Duurzaamheidsdienst. We lezen en bidden dan psalm
65. Een psalm die veel mensen dierbaar is, misschien
wel omdat het ook zo’n ‘aardse psalm’ is. Welkom!
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Donderdag 18 mei, ds. Theo Pieter de Jong, He-
melvaartsdag, aanvang 10.00 uur, locatie op de 
boerderij van de familie Varekamp, Koningsweg
17a
 
Vandaag is het Hemelvaartsdag. Een grote feestdag
in het kerkelijk jaar. Ik zie uit naar de manier waarop
we dat op Schaarsbergen vieren. Van harte welkom!
We lezen uiteraard het evangelie van de hemelvaart.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Pianist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 21 mei, ds. Wim van der Kooij, aanvang
10.00 uur
 
Zo’n 20 jaar geleden heb ik samen met een collega
predikant een hele studie gemaakt over Judas. Zoe-
kend naar een invulling voor de dienst op 21 mei (de
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren) ligt een
lezing uit Handelingen 1 voor de hand. In de begin--
verzen gaat het over de Hemelvaart van Jezus, met
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UIT DE PASTORIE
Ja, enkelvoud weer deze keer… In overleg met de
kerkenraad kom ik namelijk even niet meer in de
pastorie op Schaarsbergen. De plek is te beladen en
stressvol geworden. De rek was er ook even uit.  Na
de zitting in de rechtbank heb ik mijn werk tijdelijk

neergelegd – op de diensten na.
Ik schrijf deze bijdrage op de avond van Goede Vrij-
dag. Juist deze week merk ik hoezeer de vespers en
diensten, het samenkomen in stilte, samen bidden,
zingen en goede woorden horen,  -hoe heilzaam dat
is-  het doet me goed.
Maarten en ik zijn beiden erg dankbaar ook voor alle
betrokkenheid die we vanuit de gemeente ervaren, de
appjes, mailtjes – en niet in het minst ook de bloemen
die we vorige week vanuit de gemeente kregen. Heel,
heel veel dank daarvoor!
Zondag na de Paasdienst zullen we via Maartens
moeder in Doetinchem naar mijn ouders in Drenthe
rijden. Daar vandaan zullen we op maandag naar de
Eemshaven vertrekken, om op de boot naar Borkum
te stappen. Daar zien we enorm naar uit. Die week
daarna is dan al de uitspraak van de rechter over de
pastorie – en we hopen dat we daarna eindelijk uit
kunnen zien naar een spoedige verhuizing.
Als u of jij dit stukje leest ligt Pasen al achter ons.
Indrukwekkend hoeveel mensen weer betrokken
waren door inbreng in de vieringen en daar omheen.
Ik zie op dit moment ook vooral nog uit naar het
Paasontbijt…! 
Hoe dan ook, we hopen van harte dat ieder terug kan
kijken op een goed en vreugdevol Paasfeest en met
nieuwe kracht weer verder kan, uitziende naar Zijn
Rijk.  Sterkte aan hen die moeilijke tijden meemaken !
Veel hartelijks vanuit Ede,
 
ds. Theo Pieter de Jong
 

zijn opdracht om in Jeruzalem te blijven wachten op
de belofte van de Vader (1:4) dat de Heilige Geest
over hen zou komen (1:8).
Vanaf vers 12 lezen we over de verkiezing van een
nieuwe discipel om - na de dood van Judas - het
twaalftal discipelen weer compleet te maken. Wie had
Petrus daar opdracht voor gegeven? En wat Petrus
dan vervolgens over Judas gaat zeggen (vs 16-20)
kan dat wel en dan door iemand die zelf zoveel “boter
op zijn hoofd heeft”? Wat is onze kijk eigenlijk op Ju-
das?  Het thema voor de overdenking is: “Judas,
verwond aan zijn geloof!”
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 28 mei, ds. Theo Pieter de Jong, Eerste
Pinksterdag, aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag vieren we samen Pinksteren. Welke
lezing we dan zullen lezen weet ik nu nog niet hele-
maal. Uiteraard is Pinksteren het feest van de uitstor-
ting van de Heilige Geest, maar het is ook het oogst-
feest van de eerstelingen, én daarbij ook nog eens het
feest waarop Israël de vreugde van de wet vierde,
diepe blijdschap omdat God Zijn wet gegeven heeft.
Juist dat laatste aspect intrigeert mij wel. Goed om
samen misschien ook eens extra bij stil te staan.
Herkennen wij die blijdschap? Wat is Gods wet voor
jou? En is er nog een verband, tussen de Wet en de
Geest?   Welkom!
Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 4 juni, ds. Theo Pieter de Jong, aanvang
10.00 uur
 
Op zondag 4 juni is het zondag Trinitatis. We vieren
dat onze God een DrieEne God is. Na de uitstorting
van Gods Geest hebben we God nu leren kennen als
Vader, Zoon en Geest. Niet een zondag om uitgebreid
te theologiseren, maar vooral dankbaar en vreugdevol
te aanbidden. Van harte uitgenodigd!
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: nog niet bekend
Organist: Michiel Vanhoecke

UIT DE KERKENRAAD
Dit stukje zit ik te schrijven op de ochtend na de ker-
kenraadsvergadering. De notulen moeten nog ge-
maakt worden maar de Kerkklok gaat nu even voor.
Marjan van Kleef benadrukte naar aanleiding van de
opening van de vergadering, dat de tekenacties voor
Amnesty International echt zoden aan de dijk zetten.
Ze riep ons als kerkenraadsleden (en dus indirect u
als lezer van dit stukje ook) op om daar vooral mee
door te gaan.
Tweede Pinksterdag, 29 mei, is de actie ‘Open Ker-
ken’. We besluiten dat wij als Dorpskerk ons daar bij
aansluiten, mits er voldoende vrijwilligers gevonden
kunnen worden om die openstelling te bewerkstelli-
gen.
Wat de geldelijke zaken betreft, komen de jaarreke-
ningen van 2022 aan de orde. Zowel de jaarrekening
van de diaconie als die van de kerkrentmeesters
worden goedgekeurd en vastgesteld.
In de terugblik op de kerkdiensten wordt gesproken
over alle extra- en bijzondere diensten, inclusief
vespers en Paasontbijt, van de afgelopen weken. De
opmerkingen die dat oplevert zullen met alle betrok-
kenen worden besproken.
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Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Arnhem op
4 mei een vesper, voorafgaand aan de herdenkings-
plechtigheden. Ook dit jaar zal dat weer plaats vinden
in de Waalse kerk (naast het politiebureau).De viering
begint om 18.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Ook onze
burgemeester hoopt hierbij aanwezig te zijn. Vandaar
ook dit tijdstip.Voorganger dit jaar is onze eigen pre-
dikant ds. Theo Pieter de Jong.
Na de viering gaan we dan naar het Stadhuis, om
vervolgens mee te lopen met de stille tochtnaar het
monument. Daar zal ook een krans namens de Raad
van Kerken Arnhem worden gelegd. Riekje Groothed-
de verzorgt dit jaar weer een fraaie krans. Fijn, dat we
als Kerkgemeente Schaarsbergen zo ook ons steen-
tje kunnen bijdragen aan deze oecumenische activi-
teit.
Weet, dat u van harte welkom bent op 4 mei!
Namens de Raad van Kerken Arnhem,
Henny Beijer

HULDE  
Gisteren, tijdens het vieren van het Avondmaal op
Witte Donderdag raakte de bijdrage en inzet van onze
cantorij mij. Wat was het goed om samen te zingen.
We waren er sámen als gemeente. Zoveel mensen
deden mee in een lezing, een gebed, met zang of op
andere manieren. Ik geloof diep in déze manier van
gemeente zijn. Ik ben blij dat onze diensten geen
gelikte show zijn, niet lijken op voorstellingen in een
concertgebouw, of iets weg hebben van het vermaak
in een theater, geen academische ceremonie of dit-
of-dat… het zij ónze samenkomsten, ze stralen iets
uit van wie wíj zijn.  En in onze diensten doen we
natuurlijk ons best - omdat we God er mee willen eren,
maar wij zijn ook gewoon wie we zijn. Met alles wat
mooi of soms lastig aan ons is. Paulus noemt de ge-
lovigen in Korinthe heel ‘on-complimenteus’ ‘gij zijt niet
vele wijzen en edelen’… En juist dat spreekt me zo
aan van de christelijke gemeente.
 
Terug naar de cantorij – wil ik hierbij graag gezegd
hebben hoe blij ik was en ben met haar inbreng. Voor
de dienst mocht ik even mee-oefenen, omdat ik zelf
ook enkele coupletten van het gezongen tafelgebed
moest zingen. Het was fijn een héél klein stukje van

de repetitie mee te maken. Wat een voorrecht dat er
mensen in onze gemeente zijn die de liederen alvast
instuderen zodat ze in de dienst wat voller en minder
onzeker klinken. Dat zingt een stuk prettiger…!
Het deed me denken aan het artikel wat ik over de rol
van muziek in de kerk geschreven heb. Het voert te
ver om helemaal in dit kerkblad af te drukken – maar
u kunt daarvoor terecht op de website.
Voor nu, nogmaals veel dank en waardering voor onze
cantorij onder leiding van Michiel!

ds. Theo Pieter de Jong
 

HUUB OOSTERHUIS OVERLEDEN
Op Paaszondag overleed Huub Oosterhuis op
89-jarige leeftijd. Hij laat ons een schat aan 700
liederen na. Om hem te eren drukken we enkele
regels af van het door hem geschreven lied
Moge jou vergezellen (LdK 74)
 
             Moge jou vergezellen,
             Al het goede, dat je gedaan hebt.
             Moge het me je meegaan
             In het onbekende.
             Moge jij binnengaan in het licht wijd land
             dat ons is toegezegd              

SAMEN OP STAP IN MEI
Dit keer willen we samen naar Nijmegen gaan op
donderdag 25 mei.
We gaan hier de Grote of Stevenskerk bezoeken en
zullen hier een rondleiding krijgen. Dit is de kerk waar
onze oud-predikant, ds. Wilma Hartogsveld, regelma-
tig voorgaat.
Op 7 mei gaat zij daar ook voor in de viering van ‘750
jaar Stevenskerk’.
Hebt u zin om mee te gaan 25 mei en/of daarna mee
uit eten te gaan?
Dan hoor ik dat graag van u vóór 22 mei! Op deze dag
stuur ik alle info naar de personen die mee willen gaan.
Gerravanhunen@hotmail.com of 0612868060
 
Gerra van Hunen

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 9 mei a.s. komen we weer bij el-
kaar in het Dorpshuis.
We gaan dan herinneringen aan vroeger ophalen!
Dat levert meestal veel plezier op. We zien u graag
om half drie, tot ongeveer half vijf.
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147
 

VESPER OP 4 MEI

De vooruitblik gaat voornamelijk over Hemelvaarts-
dag, 18 mei. We hebben dan weer een openlucht-
dienst bij de familie Varekamp.
Tenslotte worden vast opmerkingen gemaakt over de
diensten met Kerst en Oud en Nieuw. In die periode
komen er ook weer heel wat diensten op een ‘kluitje
te zitten’.
Fred Bosman, scriba
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DE JOODSE VASTENMAALTIJD
Donderdagavond 30 maart vierden we in het Dorps-
huis, voorafgaand aan de sobere rijstmaaltijd met
bonen, eerst de joodse Seidermaaltijd.
Ruim een week daarvoor hadden collega Theo Pieter

de Jong (helaas ziek op 30 maart) en ik een heel
gesprek over die vastenmaaltijd gehad, met een in
Schaarsbergen wonend lid
van de joodse Synagoge in Arnhem, mevrouw Chana
Ora Horvath.

Zij had 30 maart alles mee genomen om met elkaar
de Seidermaaltijd te kunnen vieren.
Op een prachtig mooie seiderschotel stonden de in-
grediënten waar we van mochten proeven. En telkens
werd ons de betekenis daarvan verteld. Een stukje
van de mierikswortel is voor de Joden een herinnering
aan de bitterheid van het leven als slaven in Egypte.
Het hardgekookte ei wil vertellen dat zo’n ei nooit stuk
gaat en roept mensen op om sterk te zijn, ook in alle
ellende. Er wordt tijdens de Seidermaaltijd 4x uit de
beker wijn gedronken, waarbij 1x als het verhaal van
de 10 plagen in Egypte verteld wordt. Dan drink je de
wijn niet, maar bij het noemen van elke plaag doop je
met een vinger in de wijn en laat de druppel vallen op
een schoteltje. Een symbolische handeling voor het
wegdoen van de plaag.
Aan het slot van deze vastenmaaltijd was er voor ieder
een kom bouillonsoep met matsesballen erin, ge-

maakt van matsesdeeg met ei en het eten van stukjes
matses mei ei erop.
Zo nam mevrouw Chana ons mee in een heel leer-
zaam gebeuren.
Daarna aten we nog onze “eigen” sobere vastenmaal-
tijd met witte rijst en bonen.
 
ds. Wim van der Kooij
 

foto's: Marjan van Kleef
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PAASONTBIJT
Op Paasmorgen stond er in de kerkzaal om 8.30 uur
een heerlijk Paasontbijt, verzorgd door Elske en
Jeske, gereed voor de kerkgangers. Aangemoedigd
door een heerlijk zonnetje maakten velen van ons daar
gebruik van. Terwijl vele handen het werk licht maak-
ten om het ontbijt af te ruimen en de kerkzaal weer te
transformeren tot kerkzaal, werd er voor de kerk nog
een Paaslied “gejubeld” en prompt om 10 uur kon de
dienst beginnen. Na de dienst werden we nog verrast
door de kinderen met hun Paasstokken, voorafgegaan
door een lief ezeltje, dat vast nog steeds niet weet,
waarom zij zo vroeg van stal werd gehaald. Een mooi
begin van Pasen!

LEERHUIS / BIJBELKRING GENESIS
Dinsdagmorgen 2 mei is de afsluiting van het
Leerhuis Genesis.
We ronden af met Genesis 11; locatie in Het
Dorpshuis van 10.30- 12.00 uur
 
Wim van der Kooij (06-47966127

foto's: Mark Alblas

 
             WEER GEZELLIG SAMEN ETEN
 
Er staat weer een Aanschuifdiner voor de deur.
Heeft u een vriend(in) die ook alleenstaand is, meldt
u gerust samen aan!
U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten van
een heerlijk 3-gangen diner,
Inclusief 1 consumptie en een kopje koffie/thee na het
diner.
Kosten zijn € 15,00 per persoon
 
WANNEER         : ZONDAG 21 MEI 2023
ONTVANGST     : OM 17.30 UUR
LOCATIE              : DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
S.v.p. vóór 17 mei aanmelden bij:
Jeske Alblas, tel. 026-4422860
(dhschaarsbergen@outlook.com)
Frans van de Kamp, tel. 06-22150306
(fransvandekamp1@outlook.com)
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OPBRENGST COLLECTEN MAART
2023
                                                               
In de maand maart hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht                                         
                                                                                 
Datum  Diaconie   Kerk  Gebouwen     Koffie-      
                                          en terreinen  pot
           
  5-mrt    € 184,00  € 117,10  €  81,55        €   9,70          
12-mrt   € 113,20  €   59,95  €  33,65      € 20,00         
19-mrt    € 151,65  € 106,32  €  65,45      €   5,00          
26-mrt    €   72,00  €   34,00  €  21,00      €   0,00          
                                                                      
Totaal    € 520,85  € 317,37  € 201,65     € 34,70         
 
Peter Offringa

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
 
Op vrijdag 7 april: Mevrouw Nel Evers-Lageman,
wonende in Doorwerth in de leeftijd van 97 jaar;  
                                  
Verhuisd:
De heer Jaap Boogaards naar het Lorentzhuis,
Rijnstraat 1 kamer 122 6882 LR Velp;
 
Gedoopt:
 
Op 19 maart: Frederik Albert Johan Kruithof ,
Kemperbergerweg 61     
 

VAN DE DIACONIE
De Voorjaarsactie voor het Werelddiaconaat is afge-
lopen wat betreft de collectes tijdens de kerkdiensten.
Tijdens de Seidermaaltijd werd er ook gecollecteerd
voor het Werelddiaconaat. Dat had een prachtig re-
sultaat. Maar liefst 200 euro!
Dat zegt ook wel iets over het enthousiasme tijdens
deze bijzondere bijeenkomst, waar de deelnemers
ongetwijfeld met plezier aan terugdenken. We wach-
ten nu nog op de opbrengst van de boekenverkoop
op Koningsdag.
Ieder jaar is daar weer veel te kiezen uit een flinke
voorraad boeken, die bij de familie Varekamp zijn
aangeleverd. Met dank aan Joke, die al die boeken
dan onder haar hoede neemt.
En zeker ook een complimentje aan de dames van de
Werkgroep Werelddiaconaat voor al het werk, dat zij
het hele jaar door verrichten, om steeds weer een

mooie opbrengst te genereren voor diaconale doelen
wereldwijd. Hulde dames!
De eindopbrengst hoop ik in de volgende Kerkklok
mee te kunnen delen.
 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om
aan de Voorjaarsactie bij te dragen, dan heeft u nog
even de kans, om dat te doen. Het bankrekeningnum-
mer van de Diaconie vindt u in iedere Kerkklok in de
Colofon (eerste pagina)
Eind april maken we dan de balans op en kunnen we
de Voorjaarsactie afsluiten.
 
Voor de komende zomermaanden zijn er nog geen
extra doelen bekend.
Niettemin collecteren we in iedere kerkdienst vrolijk
door voor de Diaconie.
De reguliere uitgaven gaan ook in 2023 onverminderd
door.
Denk aan het koken voor Kruispunt, nu de boodschap-
pen weer zoveel duurder zijn geworden. Ook de
bankkosten keren iedere maand terug, want zelfs de
bank pikt een graantje mee uit de pot van de Diaconie.
En dan nog de jaarlijkse diaconale bijdrage aan de
landelijke kerk. Dat is ook een flink bedrag. Dit jaar
was de aanslag maar liefst 1.075,57 euro! Maar we
weten, dat ook dit bedrag goed zal worden besteed.
Nogmaals onze dank voor al uw steun en ook in de
toekomst blijven we weer op u allen rekenen.
 
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
Afgelopen maand heeft u de rekening ontvangen voor
ons maandblad de Kerkklok. Mocht u deze nog niet
betaald hebben, dan nog graag uw aandacht hiervoor.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk van Hunen, Strolaan 20, 6816 PN Arnhem 
(hendrikvanhunen@gmail.com)
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KINDERKERKNIEUWS   
   Afgelopen maand hebben we met elkaar
Palmpasen en de week erna het Paasfeest
gevierd. Met Palmpasen hebben we samen
prachtige palmpaasstokken gemaakt met
bovenop een broodhaantje gebakken samen
met Hetty en Paul van pannenkoekenhuis
Den Strooper.
Daarna zijn we met het ezeltje in optocht
naar de kerk gelopen. Met Pasen hebben we
gehoord hoe Jezus verraden is, gekruisigd is
en daarna weer is opgestaan. Dit hebben we
samen gevierd met matses en paaseieren

VERDER KIJKEN …
Op 24 mei a.s. gaan we met de groep van ‘Verder
Kijken’ naar Defensie. Via ons gemeentelid, Jody
Goncalves, kunnen we hier dit keer terecht. Het zal
naar het zich laat aanzien voorlopig de laatste keer
zijn van ‘Verder Kijken’. De groep telt nu zeven “vaste”

zoeken. Deze maand vieren we Pinksteren.
Houdt de website, en voor de bekende kinde­
ren de whatsapp groep, goed in de gaten voor
nieuws over komende kinderdiensten. Je
kan ons ook bereiken via: email: kinder­
kerk@dorpskerkschaarsbergen.nl.
Als je ouders of verzorgers ook in de kinder­
kerk app willen, kunnen zij dit via dit e-mail­
adres ook vragen. 
Veel groeten van ons,
Alieke en Gerra
 

bezoekers, waarvan er dit jaar zes naar het voorgezet
onderwijs gaan.
We hebben een leuke tijd gehad met geweldig inspi-
rerende bezoeken!
 
Nicolien en Gerra

IN MEMORIAM MW. NEL EVERS-
LAGEMAN
Op Goede Vrijdag is Nel Evers – Lageman op 97 ja-
rige leeftijd in Oranje-Nassau Oord te Wageningen
overleden.  Onlangs had ze haar heup gebroken en
na de operatie was ze daar aan het revalideren.
Nel was een gezellig en hartelijk iemand. Ze kon met
smaak over haar jeugd vertellen en de voor die tijd
moderne opvoeding. Zo moest ze voor haar studie
naar Den Haag en er werd besloten dat ze daar op
kamers zou gaan. In die tijd!!
Ze had een goed stel hersens en had een uitstekende
baan bij de Belastingen.
Na het overlijden van Jan kwam Joop van Zomeren
in haar leven, die in Doorwerth woonde. Ze ging daar
ook wonen maar hield haar huis aan de Bakenberg-
seweg aan. Elke zondag kwamen ze naar onze kerk,
totdat het niet meer ging. Ze miste de kerkgang heel
erg.
Haar geheugen liet haar nooit in de steek, ze was jong
van geest, had een brede belangstelling en was
geïnteresseerd in de ander.
Nadat Joop in 2015 was overleden, heeft ze nog een
mooie periode gehad met Jan van Dijk. Joop en Nel
hadden Jan en echtgenote ontmoet tijdens een va-
kantie en dat contact was gebleven. Toen ze allebei
alleen kwamen te staan, hadden ze veel aan elkaar.
Ze konden eindeloos van gedachten wisselen over de
meest uiteenlopende onderwerpen.
Op Eerste Paasdag is  een steen met haar naam op
de gedachtenistafel geplaatst door Peter, een van
haar twee zoons. Vrijdag 14 april zijn we in een af-
scheidsdienst in onze kerk bijeen gekomen, waarna
zij bij haar eerste man Jan op begraafplaats Vreden-
oord is begraven.
We wensen Rob en Jacomien, Peter en Judith en
klein- en achterkleinkinderen troost en vrede toe.
 
Dineke van Bijlert
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KOM, GA MET ONS….  Over het be-
lang van muziek in de missionaire
gemeente
Een ‘missionaire’ gemeente valt niet zo éénduidig te
definiëren. Toch valt er wel wat over te zeggen, zeker
als je kijkt naar zogenaamde ‘groei-gemeenten’.  Di-
verse aspecten blijken een rol te spelen bij gemeenten
die tegen alle landelijke trends in groeien. Wat opvalt
bij dergelijke gemeenten is bijvoorbeeld de betrokken-
heid van gemeenteleden op elkaar. Maar ook dat er
in praktijk en beleid vaak nadrukkelijk oog is voor de
omgeving en gasten die de dienst bezoeken. Een
ander aspect is het vermogen van ‘willekeurige’ ge-
meenteleden om in begrijpelijke taal uit te leggen aan
geïnteresseerden en aan de volgende generatie wat
het is wat men beweegt en gelooft. Ook wordt de rol
van het gebed door allerlei onderzoekers regelmatig
aangewezen als opvallend of misschien zelfs bepa-
lend in gemeenten die ‘revitaliseerden’[1]. Maar in dit
artikel wil ik vooral kijken naar een aspect dat wat
misschien dan wel niet voorwaardelijk is om een vita-
le, missionaire gemeente te zijn maar wel opvallend
vaak een rol speelt in groeiende gemeenten, namelijk:
muziek.
God is God van alle creaturen en culturen
Als het gaat over muziek in de kerk blijkt ieder ge-
meentelid daar wel een mening over te hebben. Het
maakt nogal verschil of je in een klassiek kerkgebouw
op niet-ritmische wijze een Geneefse psalm zingt of
in een industriële setting met veel licht- en geluidsef-
fecten de nieuwst Hillsong-liederen. En de gemiddel-
de cantorij brengt weer heel iets anders ten gehore
dan wat in een Taizé-viering gezongen wordt. Kortom,
‘kerkmuziek’ is nogal breed. Dat op zichzelf is trou-
wens veelzeggend. Het Bijbelse uitgangspunt dat de
God van hemel en aarde de God is van álle creaturen
en culturen geeft een enorme principiële ruimte in de
kerk[2].  Toch probeer ik in dit artikel over de missio-
naire waarde van muziek in de kerk om niet al te veel
uit te weiden over de diversiteit aan muziekstijlen (en
of daar grenzen aan zijn). Want of het nu gaat om
klassiek Anglicaanse Evensongs, of over de worship--
cultuur bij onze ‘buren van 0318’[3] of de meer mas-
sale en plechtstatig niet-ritmisch gezongen psalmen
in klassiek gereformeerde gemeenten – ál deze stijlen
kunnen tot Gods eer zijn. Waar ik in dit artikel echter
een pleidooi voor wil voeren is voor de kwaliteit van
kerkmuziek. En voor een groter bewustzijn van de rol
die onze muziek speelt in het feit of gasten wel of niet
besluiten terug te keren naar een dienst van onze
gemeente[4]. 
Combinatie van muziekstijlen
In de Nieuwe Kerk in Utrecht bleek bij veel nieuwe
gemeenteleden de combinatie van ‘oude kerkmuziek’
(met orgelbegeleiding) en ‘nieuwe kerkmuziek’ (met

‘band-begeleiding’) genoemd te worden als muzikaal
aantrekkelijk aspect van deze gemeente. De vele
nieuwe gelovigen die toetreden tot deze gemeente
zijn vaak jong en hoog opgeleid. Soms zijn zij ‘her-in-
treder’ maar opvallend vaak hebben zij geen kerkelij-
ke achtergrond. De combinatie van orgelmuziek (wat
geassocieerd wordt met ‘kerk’) en bandmuziek (wat
dichter bij de muziek ligt die door hen in het dagelijks
leven geluisterd wordt) spreekt hen blijkbaar aan. N.
B. ongeacht hun wel- of niet kerkelijke-achtergrond…!
In zijn boek ‘Lente in de kerk’ schrijft ds. René van
Loon over diverse kerkelijke gemeenten in Nederland
waar sprake is van ‘lente’. Zij zijn vitaal, bloeien op,
groeien en zijn duidelijk niet langer ten prooi aan een
fatalistisch kerkelijk doemdenken als self-fullfilling
prophecy.  Het is boeiend en leerzaam om over deze
gemeenten te lezen. In het laatste hoofdstuk van zijn
boek bespreekt van Loon bij punt 3 het belang van
muziek in al deze gemeenten.[5] Van Loon signaleert
het gegeven dat het overgrote merendeel van de
‘lente-gemeenten’ grote aandacht schenken en
zorgvuldig omgaan met de muziek in hun diensten. 
Aanbidding voor zoekers?
Toch, hoe groot de rol van de muziek ook is en daar-
mee van belang voor een gemeente die missionair
bewuste keuzes wil maken is het theologisch nog
maar de vraag wat een niet-gelovige zoeker eigenlijk
kán met die muziek in zo’n kerkdienst. Als de gemeen-
te van Christus samenkomt om gevoed te worden door
Woord & Sacrament en de DrieEne God te aanbidden
zijn dat misschien niet direct de elementen waar een
‘zoeker’ zich thuis bij voelt. De preek blijkt voor veel
van deze mensen nog het meest ‘veilige’ en toegan-
kelijke onderdeel van een dienst te zijn[6]. Want hoe
zou je direct als zoeker of ongelovige de grote taal van
een psalm of opwekkingslied kunnen meezingen? De
muziek is dus wel bepalend voor de sfeer en kleurt
het gevoel waarmee een bezoeker weer naar huis
gaat (was het van niveau, was het overtuigend, etc.)
maar het is anderzijds niet altijd direct het deel van de
dienst waarin de bezoeker zelf zal participeren. De
preek echter is van een andere orde. Als déze vorm
van communicatie ‘slaagt’ zal dit meer beleefd worden
als een onderdeel waarin iets van interactie optreedt.
En toch…
Uit onderzoek van dr. H.Rijken blijkt dat gemiddeld de
bezoekers van de hoog-kerkelijke en klassieke Angli-
caanse Evensongs voor één derde geen kerkelijke
achtergrond hebben[7].  In die zin zijn ‘missionair
gezien’ Evensongs hoewel met minder bezoekers
soms toch ‘effectiever’ dan sommige worshipbijeen-
komsten waar massaal mensen op afkomen, maar
vaak met kerkelijke achtergrond. Hoe dan ook, ook bij
Evensongs is het boeiend dat mensen die zichzelf
totaal niet als gelovig of zelfs ‘God-zoekend’ zouden
omschrijven onbekommerd worden uitgenodigd om te
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participeren in het aanbidden van God. Concluderend;
muziek in diensten is van niet te onderschatten belang,
zelfs als de bezoeker niet meedoet aan het zingen/
aanbidden/musiceren en zichzelf meer als ‘toeschou-
wer’ beschouwt.  Maar hoe men ook aanwezig is, als
toeschouwer of  ‘sub-participant’ – de muziek speelt
een grote rol.
Risico: voor wie was de muziek ook alweer?
Als we ons van de missionaire waarde van muziek
bewust zijn ontstaat er direct een gevaar. Want de
gemeente die vervolgens muziek gaat maken óm
zoekers te trekken en ‘binnen te halen’ (!) verliest
onherroepelijk de gezonde focus. De muziek krijgt dan
namelijk een andere richting/doel en zal inhoudelijk
aan kracht verliezen. Maar ook zonder dit ‘missionair
inzetten’ van muziek bestaat het gevaar van een
verkeerde focus in ons muziek maken en zingen. Een
gemeente die namelijk überhaupt niet nadenkt over
de rol van haar muziek loopt andersom precies het-
zelfde risico[8]. Namelijk: maken we dan misschien de
mooie muziek voor onszélf? En zingen we ‘lekker’ om
onszélf religieus te kietelen?[9]  Is de focus gericht op
de Heer van de kerk, op God? Of entertainen we
onszelf? Pleasen en ‘bedienen’ we gasten? Of geven
we gehoor aan onze roeping: ‘Jubilate!’?  Ik besef dat
ik nu wellicht wat streng klink. Toch poets ik deze
spanning niet weg. Het lijkt mij van groot belang dat
we ons bewust zijn van wat de eerste focus van de
muziek in onze diensten is, nog los van welke stijl dan
ook. Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid. En
toch tegelijkertijd een ontspanning.
If you pay peanuts you get monkey’s…[10]
De verantwoordelijkheid zit ‘m er dan in dat we geroe-
pen zijn onze uiterste best te doen. Want het gaat om
de Allerhoogste God en Zijn eer. En de ontspanning
zit ‘m er dan in dat we er zelf vreugde in vinden en niet
bang hoeven te zijn dat alleen concert-gebouw-kwa-
liteit goed genoeg is. Want het gaat om God die als
een vader blij is met de tekening van zijn kind die daar
z’n best voor deed – maar wat vanuit het oogpunt van
de kunst niet veel voorstelt.
Met andere woorden: juist als de focus van ons muziek
maken en zingen in de eerste plaats op God gericht
is zal dat ruimte geven én zullen we streven naar
goede kwaliteit[11].  Een theologiedocent sprak eens
nadat wij als studenten gezongen hadden (en daar
duidelijk met de pet naar gegooid hadden) de memo-
rabele woorden:  “we are called to wórship God, not
to tórture Him…! So please, let’s start again, and with
a litle more effort…!”  [12]
Als de eerste focus van muziek in de kerk op God
gericht is kan daar als het ware dan een tweede focus
uit afgeleid worden, namelijk dat die diezelfde muziek
een grote rol speelt bij geïnteresseerde bezoekers. En
wanneer een gemeente er naar verlangt dat haar
eigen jeugd de diensten in de toekomst zal gaan

dragen, zal zij zich moeten realiseren dat dit uiteraard
ook om beleidsmatige keuzes op het gebied van haar
muziek vraagt.
De eerste keuze betreft dan de keuze voor een muzi-
kaal ‘profiel’. Een gemeente die veelkleurig wil zijn (of
pretendeert te zijn) zal dat ook in haar muziek tot
uitdrukking brengen. Dat is een hele opgave, maar
onder andere het voorbeeld van de Nieuwe Kerk in
Utrecht laat zien dat dat kan.
De tweede keuze is nog spannender. Hier komt na-
melijk geld bij kijken. In de tempel mocht de muziek
nogal wat kosten[13]. Vermoedelijk zo’n één derde
van het budget. Het baart mij zorgen als een gemeen-
te structureel meer waarde hecht aan gebouwen dan
aan de muziek en zang die in die gebouwen klinkt. Als
een gemeente haar musici slechts een fooi als ver-
goeding geeft mag zij niet verwachten dat zij hun
muziek goed voorbereiden. In de Beatrixkerk probe-
ren we uiting te geven aan de waarde die wij hechten
aan kwalitatief goede muziek in de kerk, door de
musici een jaarlijkse Muziek-Dag met professionele
workshopleiders aan te bieden. Daardoor worden
musici en zangers bedankt, en tegelijk streven we er
naar dat deze Muziekdagen bijdragen aan kwaliteits-
bevordering. Dit zou natuurlijk ook samen met andere
wijken kunnen. Hoe dan ook blijft het zoeken naar hoe
we kunnen werken aan een zo hoog mogelijke kwali-
teit van muziek en zang in diverse stijlen (klassiek,
pop, etc.). Als middelen schaars zijn is het begrijpelijk
dat bezuinigingen nodig zijn. Toch lijkt het niet ver-
standig voor welke  gemeente dan ook[14] die toe-
komstplannen heeft om te bezuinigen op muziek en
zang. Allereerst dus vanwege de eer van God, maar
ten tweede ook vanwege de missionaire waarde van
muziek.
 
Concluderend.
Is muziek dan de sleutel? Gaat dat het wondermiddel
zijn waarmee de kerk ‘te redden’ valt? En zal dat de
toekomst van onze (?) Protestantse Gemeente in Ede
bepalen? Nee. Dat is te simpel gedacht. Maar ín al
het nadenken over hoe wij in de toekomst niet alleen
een financieel maar ook geestelijk gezonde gemeen-
te kunnen zijn, verdient onze muziek en zang veel
aandacht. Als wij missionair en vanuit onze kern ge-
meente van Christus willen zijn mogen wij zorgeloos
zingen en muziek maken en daarbij streven naar de
hoogste kwaliteit. Wij bestaan immers niet voor ons-
zelf, maar tot eer van God én daarom met oog voor
Zijn wereld waarin wij dienend aanwezig zijn. 
Ede, 2 mei 2020
 
ds. Theo Pieter de Jong
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INHOUDSOPGAVE
 
2    Colofon
 
      Agenda
 
3    Als wij samen zijn..
 
5    Kerkdiensten
 
6    Vervolg kerkdiensten
 
      Uit de pastorie
 
      Uit de kerkenraad
 
7    Vesper 4 mei
 
      Hulde
 
      Samen op stap
 
     Ouderenkring
 
     Huub Oosterhuis overleden
 
8    Joodse vastenmaaltijd
 
9    Aanschuifdiner
 
      Paasontbijt
 
      Leerhuis/Bijbelkring Genesis
 
10  Opbrengst collecten maart 2023
 
      Uit de gemeente
 
      Diaconie
 
 
      College van rentmeesters
 
11  Kinderkerknieuws
 
      Verder kijken
 
      In Memoriam Nel Evers-Lageman
 
12-13  Kom ga met ons
 
14  Inhoudsopgave

GEMEENTE ZIJN
Een van onze gemeenteleden zond ons onderstaande
tekst met de suggestie u daar middels onze Kerkklok
deelgenoot van te maken. Hieraan voldoen wij graag:
 
 
Elkaar vasthouden, in vreugde en pijn
Elkaar steunen, er voor elkaar zijn
Elkaar zien en blij begroeten
Elkaar brengen aan Jezus' voeten
 
 
Elkaar bemoedigen, als het moeilijk is
Elkaar bijlichten, in de duisternis
Elkaar omarmen. he, ik geef om jou
Elkaar verwarmen, temidden van de kou
 
 
Zo'n kring van mensen heet gemeente
Zo'n kring van harten laat je weten
Dat God een God van liefde is
Temidden van tekorten, zonden en gemis
 
 
Wilt u Heer het centrum zijn
Van deze kring,... begin maar klein
En laat het groeien, hecht en vast
Zodat wij doen wat bij u past
 
 
Barmhartig zijn, geduldig zijn
Liefdevol en genadig zijn
Respectvol zijn, transparant zijn
getuigen zijn.... Christen zijn
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De leukste pasfoto’s in Arnhem 

en omstreken.

Pauwstraat 7 Arnhem
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