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AGENDA

29 juni 16.15 uur Oude Kerk in Oosterbeek
‘dominee's zingen voor vrede'

9 september 14.30-16.30 Dorpshuis
ouderenkring

FIETSENSTALLING VERNIEUWD

Twee kerkrentmeesters hebben de fietsenstalling
vernieuwd. De oude stalling was echt aan vervanging
toe. Nu kan die weer jaren mee.

INHOUDSOPGAVE

02. colofon - agenda - fietsenstalling vernieuwd -
inhoudsopgave

03. meditatie - kerkdiensten

04. vanuit de pastorie

05 pastoralia

06 collectegeld - dominees zingen voor vrede - leden
administratie - nieuwe leden-avond

07. zomerfestijn helden

08 opbrengst collecten mei 2025 - van de ouderen
kring - najaarsproject diaconie

09 opening kabouter pad - 'De Herberg' Oosterbeek
- cantorij in de pinksterdienst

10 Theo Pieter's podcast - Uit de gemeente
- In Memoriam - Van de diaconie
- Nieuws uit de kerkenraad

foto voorpagina: De geheime tuin in Sylva's Bos




MEDITATIE

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij
komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.

Hij zal niet namens zichzelf spreken,

maar hij zal zeggen wat hij hoort en

jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Joh. 16:13)

Gisteren vierden we het Pinksterfeest. Wat was het
mooi om dat samen met cantorij te doen — en zoals
zo vaak, ook weer met gasten. Verheugend!

De Geest van God... ons nieuwe jaarthema, vanuit de
landelijke kerk, luidt ‘Kijk! Laat je verrassen door Gods
Geest'.

Ik ben me alvast wat gaan inlezen. Allereerst in de
Bijbel zelf natuurlijk.

Bovenstaande tekst is dan gelijk een intrigerende
tekst...

Straks, na de zomer... begint er weer een nieuw
seizoen.

Wat zouden we daar je er over zeggen? Zou jij in de
toekomst willen kijken? Als je een glazen bol had...
wat zou dat met je doen? Sommigen zouden ‘m heel
gauw wegkieperen, er niet in durven kijken —bang om
iets te zien wat ze achteraf liever niet hadden gewe-
ten...

Anderen zouden de verleiding niet kunnen weerstaan
en toch graag stiekem even willen weten hoe dit-of-dat
verder zal gaan.

In Jesaja 47 lees ik hoe de stad Babel wordt toege-
sproken,

“Babel, gebruik je toverkunsten en toverspreuken
maar, zoals je altijd gedaan hebt. Misschien kun je
toch iets doen. Misschien dat het kwaad toch ver-
dwijnt. Je had toch altijd zoveel raadgevers? Wat heb
je die vaak om raad gevraagd! Vraag hun maar om te
komen. Zij kijken toch vaak naar de hemel en de
sterren? Zij zeggen toch elke maand wat er in de
toekomst met je zal gebeuren?” (vs. 13/14 - BGT)
Hetis, naastal die dingen die over Gods Geest gezegd
worden, bijzonder dat over de Heilige Geest 66k ge-
zegd wordt dat Hij (of zij...) ons ‘de toekomende din-
gen’ zal verkondigen. Maar ook dat dat iets anders is
dan de toekomst voorspellen. Gods Geest steltin alle
tijden steeds Christus en Zijn leer en leven centraal.
Dat blijkt behoorlijk ‘toekomstbestendig’ en een be-
trouwbare koers op te leveren.

God doet in Hem, in Zijn Zoon, de toekomst open en
wijst door Zijn Geest begaanbare wegen. Ook in deze
tijden. Trendwatchers & predicters, peilingen, winst-
waarschuwingen, ramingen, politieke ontwikkelingen,
... alles wat wij over de toekomst kunnen zeggen kan
best heel nuttig en waardevol zijn. Ook als het bijvoor-
beeld over onze Dorpskerk-gemeente gaat.

Maar Christus raadt Zijn leerlingen aan om vooral ook
te luisteren naar Zijn Geest.

In het licht van die Geest, die de toekomende dingen
openvouwt en alles steeds in verband met Jezus
Christus brengt, zijn ook de woorden uit Hebreeén
13:9 het overwegen waard. Ik sluit er graag mee af.
Met daarbij de suggestie er eens een poosje op te
kauwen... in alle tijden.

“Laat je niet meeslepen door allerlei vreemde theo-
rieén; want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt
in genade...”

ds. Theo Pieter de Jong

KERKDIENSTEN

6 juli, 3e zondag na Trinitatis, ds. Theo Pieter de
Jong,, aanvang 10.00 uur

Jaarthema dienst, we sluiten de serie Jaarthema
diensen af. De laatste keer ‘Er is post voor je’.

En we sluiten af met de brief waarmee we ook begon-
nen: De Fillipenzenbrief. Harry van Wijk komt met ons
deze brief muzikaal doornemen. Van harte welkom!
Ouderling: Henny Roelofsen

Lector: Fenna va de Wall

Organist: Charles Hofman

13 juli, 4e zondag na Trinitatis, ds. Theo Pieter de
Jong, aanvang 10.00 uur

Openlucht dienst met medewerking van het Kopertje.
In deze dienst lezen we zoals het rooster van Bijbel-
basics ons aanreikt: Johannes 6:25-71. We denken
na over Jezus die Zichzelf ‘brood’ noemt, maar ook
over die indringende vraag die Hij aan de leerlingen
stelt. Van harte welkom! Zeker ook om gasten mee te
nemen. We zien uit naar een mooie, goede dienst
samen. Na de dienst is er, hopelijk ook buiten, Kerk
op Schoot voor de 0-4-jarigen.

Ouderling: Cora Stegman

Lector: Yvonne Koffijberg

Piano: Teun Alblas

20 juli, 5e zondag na Trinitatis, ds. Dorienke de
Vries, aanvang 10.00 uur

Ouderling: Niels van Hunen

Lector: Fred Bosman

Organist: Charles Hofman

27 juli, 6e zondag na Trinitatis, ds. Theo Pieter de
Jong, aanvang 10.00 uur

Vandaag lezen we volgens het rooster van Bijbelba-
sics opnieuw uit Johannes. Deze keer uit hoofdstuk
9, de eerste zeven verzen. De genezing van een
blindgeborene. Aan het eind van dit hoofdstuk vragen
de leiders van het volk, duidelijk gepikeerd, ‘zijn wij
soms blind?!” — een vraag die bij die eerste 7 verzen
misschien al wel op de achtergrond klinkt.



Wie is er nou blind? Van harte welkom!
Ouderling: Henny Roelofsen

Lector: Aletta Knegtering

Organist Klaas Spijker

3 augustus, 7e zondag na Trinitatis, gastvoorgan-
ger, aanvang 10.00 uur

Ouderling: Cora Stegman

Lector: Monique Steenkamer

Organist: Klaas Spijker

10 augustus, 8e zondag na Trinitatis, ds. Ronald
Heins, aanvang 10.00 uur

Ouderling: Niels van Hunen

Lector: Hanneke Luiten,

Organist: Michiel Vanhoecke

17 augustus, 9e zondag na Trinitatis, ds. Jan
Martin Berghuis, aanvang 10.00 uur

Ouderling: Henny Roelofsen

Lector: Jeske Alblas

Organist: Michiel Vanhoecke

24 augustus, 10e zondag na Trinitatis, voorganger
de heer Chris van Wieren, aanvang 10.00 uur
Ouderling: Cora Stegman

Lector: Caroline van Eijken

Organist: Micheil Vanhoecke

31 augustus, 11e zondag na Trinitatis, ds. Theo
Pieter de Jong met medewerking van muziekgroep
uit Ede, aanvang 10.00 uur

Samen lezen we opnieuw uit het Johannes evangelie.
Deze zondag staat 11:17-44 op het rooster. Over
Lazarus, Marta en Maria. Een ontroerend gedeelte.
Van harte welkom!

Ouderling: Niels van Hunen

Lector: Fred Bosman

7 september, 12e zondag na Trinitatis, ds. bert
Bomer, aanvang 10.00 uur

Ouderling: Henny Roelofsen

Lector: Yvonne Koffijberg

VANUIT DE PASTORIE

Het is altijd lastig om kopij te schrijven voor het zomer-
nummer van een kerkblad. Niet omdat dit een ‘luwe
tijd’ is. Eigenlijk is het in de kerk nooit écht rustig. Het
leven gaat immers altijd door, met alles wat daar bij
hoort. En de diensten (gelukkig!) ook.

Nee, het lastige zit er in dat ik nu, begin juni, al iets
moet schrijven over de diensten in augustus, of zelfs
begin september. Dat voelt nog zo ver weg... maar de

tijd vliegt. En er is gelukkig veel om naar uit te kijken.
De tijd vliegt... endejaren ook. In de afgelopen maand

Zijn er weer twee streepjes op de muur hier in de
keuken gezet. Hetliefst zouden de kinderen elke week
kijken of ze alweer gegroeid zijn... en het lijkt warem-
pel ook of dat het geval is! Wat worden ze groot. Veel
te snel eigenlijk...

Hoe dan ook, dat de tijd doorvliegt heeft ook iets
prettigs, onze vakantie in augustus komt dus ook snel
dichterbij. Dit jaar hopen we die door te brengen op
het strand van Texel. We zien er enorm naar uit. De
naam van het vakantiepark is trouwens veelbelovend;
‘Witteberg'. Dat voelt voor Maarten als Luthers predi-
kant natuurlijk behoorlijk vertrouwd, en zelfs bij mij
roept het een thuis-gevoel op vanwege de Bijbelschool
met dezelfde naam waar ik lang geleden nog een jaar
les had en woonde.

Ook dit jaar is het gelukkig weer gelukt om oppas voor
de pastorie te vinden, zodat de geitjes, loopeenden,
kipjes, en bijtjes niet alleen achterblijven.

Op de dag dat ik dit schrijf geniet ik nog wat na van
het Pinksterfeest. Wat was het mooi en goed om dat
samen te vieren. Wat een geruststelling dat er een
Geest van God is. Een kracht ten leven. Een waaien
van God, hoop en vreugde, geloof en liefde aanbla-
zend. Daar is hard behoefte aan. En helder zicht op
Christus gevend, steeds opnieuw.

Voor de kerkenraad zijn dit spannende tijden. Onze
gemeente is niet groot, en juist als er weer nieuwe
ambtsdragers gezocht worden is het allerminst van-
zelfsprekend dat die er steeds weer zijn. Over een
paar weken is de laatste vergadering voor de zomer.
Als kerkenraad eten we dan samen in de consistorie.
Al een beetje traditiegetrouw sluiten we die ‘eet-ver-
gadering’ daarna af met een borrel hier in de pasto-
rie-tuin.

Onze betrekkelijk kleine kerkenraad zal in de tweede
helft van dit jaar flink van samenstelling veranderen,
nu er opnieuw een aantal mensen afzwaait. Dat er
continuiteit zal blijven is van belang. Maar dat nieuwe
mensen taken mogen overnemen is ook gezond. En
gelukkig betekent het ambt neerleggen ook niet dat er
niet meer meegedacht mag worden. Hoe dan ook, juist
in deze weken na Pinksteren probeer ik mijzelf ook
weer te oefenen in vertrouwen dat we Zijn gemeente
zijn en Hij trouw is.

Volgens mij is dat besef ook de beste remedie om
onszelf en elkaar niet te overvragen.

Goed, om dit zomernummer van de Kerkklok niet al
te dik te maken,

sluit ik af met een groet van ons allen hier in de pas-
torie en een goede wens aan allen — met name aan
hen die aan huis gebonden zijn of voor wie dit zware
tijden zijn, Pax et bonum!

ds. Theo Pieter de Jong



PASTORALIA

Monte Bello Zorg, waar Dick van Evert woont, gaat
verbouwen. Vanaf 4 juni 2025 tot januari 2026 verhui-
zen de bewoners van Monte Bello tijdelijk naar De
Biesdel.

Dicks nieuwe en tijdelijke adres is daarom: Biesdels-
elaan 89, 6881 CD Velp.

De afstand van De Biesdel tot Monte Bello in slechts
300 m. Wat dat betreft verandert er niet veel! We
wensen Dick ook op zijn tijdelijke plaats alle goeds!

Fijn als je weet dat iemand wel een luisterend oor kan
gebruiken, dat je dat dan even doorgeeft aan het
pastoraal beraad.

Henny Roelofsen, Cora Stegman, Niels van Hunen en
ds. Theo Pieter de Jong

HEMELVAARTSDIENST 29 mei 2025

Het was even wennen om de weg niet helemaal uit te
fietsen, naar links, naar de Reinouthoeve, maar
rechtdoor te gaan, naar de Ritsaerthoeve. Maar ook
daar was de ontvangst niet minder hartelijk en goed.
Ook bij de familie Roelofsen op het erf was het goed
toeven. Dit jaar helaas geen zon, maar dus gelukkig
ook niet verzengend... Onder de open schuur, om-
ringd door hier en daar een camper, caravan of
vouwwagen — vierden we Hemelvaart. Uit de hemel-
vaart van Elia leerden we dat hemelvaartsverhalen in
de Bijbel ook altijd roepingsverhalen zijn. Het afscheid
van Christus was in één adem door de roeping van de
leerlingen. Nu ligt het verkondigen van Gods Konink-
rijk bij hen.

Dat deden we dan ook daar, vanuit de schuur. Zin-
gend. Biddend. En vierend.

Met alle dank voor de gastvrijheid, technische en
muzikale ondersteuning...

ARCHIEF PG SCHAARSBERGEN

Op verzoek van Theo-Pieter de Jong ben ik het ar-
chiefmateriaal van de Protestantse Gemeente
Schaarsbergen aan het ordenen en inventariseren.
Aanleiding voor het verzoek is dat ik al als vrijwilliger
archiefwerk doe bij het Gelders Archief en Theo-Pieter
heteen goedidee vond hetin eenkastin het Dorpshuis
liggende archiefmateriaal op orde te brengen. Dat heb
ik met het Gelders Archief besproken en op me geno-
men.

Er zijn 2 relevante archiefinventarissen op het Gelders
Archief:

2181 Hervormde Gemeente Schaarsbergen en 2349
Lagere School met den Bijbel te Schaarsbergen

In het archief van de hervormde gemeente bevinden
zich 5 dozen met tekeningen van de kerk, notulen van
diverse kerkorganen, trouwboek, doopregister, regis-
tervan begraven 1873-1932, stukken over de beroe-
ping van predikanten en diverse notariéle akten en
verdere correspondentie. Dit materiaal ligt door elkaar
in de 5 dozen en is niet echt geordend en geinventa-
riseerd. Met het materiaal dat ik nu vind en uitzoek
kan ik het gehele archief nauwkeurigerinventariseren.

Het archief van de school is een ander verhaal. Ik
citeer wat er over in het Gelders Archief is te vinden:
De Lagere School met de Bijbel aan de Kemperber-
gerweg te Schaarsbergen werd in 1882 opgericht en
bleek al spoedig een sterke concurrent van de al sinds
1862 bestaande Openbare Lagere School 1. In 1985
fuseerde de school met de Christelijke Kleuterschool
"Het Kabouterhuis" tot Christelijke basisschool. In
1991 moest de school zijn deuren sluiten wegens een
tekort aan leerlingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer: het eigenlijke
archief is een aantal jaren geleden geinventariseerd.
Het telde 47 inventarisnummers uit de periode
1881-1975. Door een fout van de school is het in de
papierversnipperaar beland.

Wat er enkel te vinden is, zijn de jaarverslagen over
de jaren 1937-1963 en een artikel over de school van
oud-leerling A.W. Tiemens.

Toevallig ligt er nog wel wat schoolmateriaal [oude
foto’s, absentielijsten en iets aan correspondentie] in
de kast van het Dorpshuis en kan ik dat archief iets
aanvullen. Dat is een mooie winst.

In mijn archiefwerk word ik begeleid door Henny
Roelofsen, Jaap Breur en Peter Offringa. Dat is erg
fijn, want zij kunnen mij veel vertellen en houden mij
bij de les.



Wat ik erg fijn zou vinden, is dat mensen die materiaal
in huis hebben, dat interessant kan zijn voor beide
archieven, mij daarover zouden willen benaderen.
Wat een erg mooie aanvulling zou zijn, zijn Kerkklok-
ken van voor 1950. Vanaf 1950 zijn deze vrijwel
compleet te vinden in de kast, maar de periode ervoor
ontbreekt. Benader mij opeduardvanvioten@gmail.
com of geef het aan Henny, Jaap of Peter door.

Kort over mijzelf: Sinds maart 2024 woon ik aan de
Tacanweg op Buitenplaats Koningsweg in de laatst
opgeleverde gebouwen. Mijn oudste zoon Victor
woont hier al langer met zijn gezin op de Zeven Pro-
vincién. lk geniet erg van de groene omgeving en de
gemeenschappelijke sfeer in Schaarsbergen. Ik ben

gepensioneerd jurist en beleidsconsultant en doe
behalve vrijwilligerswerk op het Gelders Archief dat
ook in de winkel van De Hoge Veluwe en als voorlees-
opa in boekhandel Jansen&De Feijter in Velp.

Wilt u meer weten of materiaal bijdragen, aarzel dan
niet om mij te benaderen.

Eduard van Vloten
Text van document

COLLECTEGELD

Nu de vakantie weer voor de deur staat, eenieder met
vakantie gaat en uitvliegt naar landen waar de euro
geldig is, zijn de overgebleven euro’s voor de collecte
zak geen probleem.

Maar kijk dan alstublieft eerst evenin uw portemonnee
wat u doneert want uw goede gift heeft voor de kerk
soms geen waarde. ‘Vreemde’ munten, ook al lijken
ze op euro’s, of beschadigde biljetten, ook al zijn dat
euro’s, zijn niets waard.

DOMINEES ZINGEN VOOR VREDE

Bij de laatste werkgemeenschap (een soort collegi-
aal overleg van kerk-werkers uit de Protestantse
kerk, hier in deze regio) kwam het gesprek op alle
onrust, nationaal en internationaal. Oorlogsdrei-
ging, verharding in ons land, etc. En we deelden
ons verdriet en onze boosheid daarover. En onze
onmacht. Wat kun je?

En toen gingen we zingen. Wat was dat heilzaam
en inspirerend.

Als ongeveer 8 predikanten delen we dit graag met
wie maar wil.

Samen zingen we op zondagmiddag 29 juni in de
Oude Kerk van Oosterbeek van 16.15 tot 17.00.
Onder leiding van Maarten Diepenbroek zingen we
zomaar meerstemmig. ledere predikant brengt zijn/
haar eigen favoriete lied van hoop in en vertelt
waarom dit lied hem/haar zo raakt. Wie weet is er
daarna ook nog wel ruimte voor aanwezigen om niet
alleen mee te zingen maar ook een lied toe te
voegen!

Ben je er ook bij? Alleen maar luisteren mag natuur-
lijk ook!

Van harte uitgenodigd!

ds.Irene Pluim, ds. Theo Pieter de Jong, ds. Maar-
ten Diepenbroek

LEDENADMINISTRATIE

Ik wil nogmaals een beroep doen op die leden van
onze kerkgemeenschap die nog geen opgave
hebben gedaan of ze willen bij dragen aan onze
kerk en hoeveel ze willen geven!

Er zijn helaas ook nog enkele Kerkklok lezers die
hetabonnementvan € 15,- nog niet betaald hebben
Kijk even of de rekening soms nog onder het bu-
reaublad ligt, u wilt toch niet de kerkklok clandestien
lezen?

NIEUWE DATUM NIEUWE LEDEN--
AVOND

Op maandagavond 22 september is er weer de half-
jaarlijkse avond voor nieuwe leden en geinteresseer-
den. Er is ruimte voor kennismaking, het stellen van
vragen en we gaan in gesprek over waar we als ker-
kenraad op dit moment vooral mee bezig zijn.

Van harte welkom, en ook van harte aanbevolen om
gasten en andere belangstellenden op deze avond te
attenderen!

De avond is van19.30 tot 21.30 uur.



DE PROTESTANTSE KERKEN
OOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGEN

Zomerfestijn

Helden
B SEEEER A

ledereen kan een held zijn, groot en klein - ook jij!
We kennen allemaal de superhelden wit Films: mensen met bijzondere krachten
die de wereld redden. Maar ook in het echte leven zijn er helden - mensen met
de moed en liefde om buitengewone dingen te doen. Wie is zo'n held voor jou?
Wat maakt iemand tot een held? €n wat vertelt de Bijbel ons Iﬂerju'?

/PROGRAMMA
15.00 17.00U ? KINDERPROGRAMMA (4-10 JAAR)
1b.00 17.00U § OUDER-MEETING

*ER IS OPPAS VOOR DE KLEINSTEN!»
17.00 17.30U '/ VIERING MET DE ALLERKLEINSTEN (0-4 JAAR)
17.30 19.00U | | GEZELLIG SAMEN ETEN!
19.00 22,00 U » PROGRAMMA VOOR TIENERS

De hele dag zijn (grootlouders/verzorgers van de kinderen en =
tieners ook welkom /
< a
/Iocn*ne \
~ DORPSKERK SCHAARSBERGEN
Kemperbergerweg 800, Arnhem

KOM JE OOK?
4 ALTIDD WELKOM, MAAR INSCHRIJVEN IS FIIN!
STUUR EEN MAIL NAAR: zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen,nl

T T T T - —




OPBRENGST COLLECTEN MEI 2025

In deze maand hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht
Datum Diaconie Kerk Gebouwen/terr.

04-mei € 145,60 € 69,70 € 59,10
11-mei € 81,20 € 63,90 € 42,80
18-mei € 73,60 € 54,80 € 39,53
25-mei € 106,20 € 83,65 € 67,60

Totaal € 406,60 € 272,05 € 209,03

Via de QR code kwam in deze periode nog 51,50 euro
binnen voor Kerkelijk Werk.

Vanuit de diaconie het bericht dat de opbrengst van
de Voorjaarsactie ten behoeve van Moldavié kon
worden afgerond. Het eindbedrag was € 4.546,47 ,
een geweldig mooi bedrag. Heel veel dank voor ieder-
een die hier een bijdrage aan heeft geleverd!

Mooii om te zien dat door gemeenteleden nog steeds
en steeds vaker bij verschillende gelegenheden ge-
bruik wordt gemaakt van de mogelijkheid de koffie te
sponsoren voor een bedrag van € 50,-. Daar zijn we
erg blij mee

En in de koffiepot zat nog een bedrag van € 30,10

Peter Offringa, penningmeester

VAN DE OUDERENKRING

Wat hebben we een leuke middag gehad bij Gerra en
daarna genoten van de pannenkoeken bij den
Strooper.

We hebben nu vakantie tot 9 september.

Een mooie zomer allemaal.

Namens de leiding

Hennie van Hunen

Telf:026 3511147
-

NAJAARSPROJECT DIACONIE

Hulp gevraagd!

We hebben nog maar net het Voorjaarsproject afge-
sloten (met een prachtig resultaat, weet u nog:
€4546,47) en nu beginnen we alweer over het Na-
jaarsproject.

Zoals elk jaar willen we in het najaar, van de oogst-
dienst tot en met het einde van het jaar collecteren
voor een goed doel.

In het voorjaar gaat het altijd om een doel uitgekozen
door de Werkgroep Werelddiaconaat en elk najaar
kiest de diaconie een goed doel ‘dichtbij’.

Vorig jaar was dat het Inloophuis in Malburgen, ande-
re voorbeelden: Het Hospice in Rozendaal, Stichting
Kruispunt en de Voedselbank in Arnhem.

Elk jaar zijn we weer positief verbaasd dat we met een
relatief kleine groep een mooi bedrag bij elkaar weten
te brengen.

Dit jaar willen we u, de gemeente vragen om input:
weet u een goed doel in de regio laat het ons dan
weten!

Voorkeur gaat uit naar een niet al te grote organisatie
die het geld goed kan gebruiken voor een — liefst
praktisch — doel. Helemaal fijn als er een rechtstreeks
lijntje is en iemand van de betreffende organisatie
tijdens een kerkdienst kan vertellen wat ze doen en
waarvoor de opbrengst bestemd is.

Schroom nietom één van ons aan de mouw te trekken,
na een kerkdienst bijvoorbeeld, om ons uw goede tip
te vertellen.

Diaconale groet, Jopie, Riekje, Rens, Ben en Marjan




OM IN DE AGENDA TE NOTE-
REN........14 SEPTEMBER: FEESTE-
LIJKE OPENING DAVID-DE-KABOU-
TER-PAD

Op zondag 14 september is onze startdienst. Dat zal
dit jaar een buitendienst zijn, waaraan de Eendracht
meewerkt. In de dienst zullen we over David lezen,
die als jongste van alle zonen van Isai gekozen werd
om de koning van Israel te worden.

Die kleine David... ! Later en elders in dit Kerkblad
meer over de startdienst.

Maar na de startdienst — is om 13.00 uur de feestelij-
ke opening van het David de Kabouterpad, samen met
de pannenkoekrestaurants aan beide zijden van de
kerk...

Alle inwoners van Schaarsbergen, met name de kin-
deren, zijn daarbij van harte uitgenodigd. Dus blijf na
de buitendienst vooral nog om deze feestelijke ope-
ning bij te wonen en met eigen ogen te zien welke
wondere wereld er naast de kerk ontstaan is... De
wereld van het kleine... het ongeziene... en toch ge-
ziene. Juist door de kinderen...

DE HERBERG OOSTERBEEK

Besteed je vakantie zinvol
Oosterbeek

In de zomervakantie is er tijd om te ontspannen. Wil
jij er in de vakantie voor zorgen dat ook anderen tot
rust komen? In de Herberg zoeken we gastvrije en
enthousiaste vakantievrijwilligers die een of meer
midweken hun handen uit de mouwen willen steken
en er willen zijn voor onze gasten. Het is bijzonder om
te ervaren hoe je door kleine gebaren van grote
waarde bent voor onze gasten. Je bent alleen welkom,
maar ook met familie of vrienden (max. 4 personen).
Je verblijft in het gastenappartement in het koetshuis
en kunt dus in je vrije tijd ook genieten van de prach-
tige omgeving van Oosterbeek.

We hebben meer leuke vrijwilligersvacatures. Bijvoor-
beeld voor jongeren die een tussenjaar willen doen,
gastvrouw of telefoonwacht. Kijk voor meer informatie
op www.pdcdeherberg.nl. Of stuur een e-mail naar -
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

‘De Herberg heeft me veel meer gebracht dan ik had
kunnen bedenken. Juist ook door de nabijheid van

in de Herberg in

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM
Pictersbergseweg 19 | 6862 BT Oosterbeck
026-3342225/06-28134711

mvanderwerffapdedeherberg.nl

www. pdedeherberg.nl

CANTORIJ ZINGEND IN DE
PINKSTERDIENST

De dienst met Pinksteren was de laatste keer dat
Michiel Vanhoecke de cantorij dirigeerde.
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THEO PIETER’S PODCAST: GELO-
VEN IN SCHAARSBERGEN

Samen met Laurens heb ik het na lange tijd weer
opgepakt. En het is erg leuk om weer op te nemen.
De eerste boeiende gesprekken zijn al weer opge-
nomen en worden gemonteerd. Ergens in deze
zomer komen ze online. En de spontane aanmel-
dingen komen zelfs ook al. Het is leuk en verrijkend
om met elkaar in gesprek te zijn en door deze ge-
sprekken anderen soms ook weer verder te helpen
in hun denken. Of soms zomaar, leuk om dorpsge-
noten te leren kennen.

Leuk als je ze luistert en laat weten wat je er van
vond!

Gewoon te vinden via je favoriete podcast-app.

UIT DE GEMEENTE

Overleden:

Op 9 juni is overleden in de leeftijd van 77 jaar,
mevrouw Ineke Tiemens-Altena. Ze woonde aan de
Albert Cuypstraat in Arnhem.

Ingekomen:

De heer J.S Wiersema wonende aan het burger-
meestersplein te Arnhem.

Mevrouw Gerlies Heijnen, Gemzenstraat 5-029,
7315 EL Apeldoorn.

Nieuw adres:

Mevrouw Greet van Beem woont nu in Koetshuys
Erica, Albertus Perkstraat 14-16, 1217 NS
Hilversum

IN MEMORIAM
INEKE TIEMENS

Op 9 juni jl. is Ineke Tiemens als gevolg van een
noodlottig ongeval overleden. Zij heeft, vooral in de
laatste jaren, na het overlijden van haar man Ard, een
moeilijke tijd doorgemaakt. Ze was soms voor andere
mensen moeilijk te begrijpen, maar ze maakte het ook
zichzelf vaak niet eenvoudig.

De woorden van Toon Hermans die op de rouwkaart
staan vatten dat heel mooi samen:

Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen,
voor het diepste geluk schieten woorden tekort,

wij zijn met ons diepste verlangen verlegen,

waar het liefste bezit slechts herinnering wordft.

Haar lichamelijke gezondheid ging de laatste tijd
bergafwaarts. Ook dat is op de rouwkaart treffend

weergegeven:
Mijn voeten gaan vertragen Heer, ik ben zo moe.
Ze willen enkel dragen Heer, mij naar U toe.

We blijven ons Ineke herinneren in liefde en met
weemoed.

Fred Bosman

VAN DE DIACONIE

Hulp gevraagd!

We hebben nog maar net het Voorjaarsproject afge-
sloten (met een prachtig resultaat, weet u nog:
€ 4.546,47) en nu beginnen we alweer over het Na-
jaarsproject.

Zoals elk jaar willen we in het najaar, van de oogst-
dienst tot en met het einde van het jaar collecteren
voor een goed doel.

In het voorjaar gaat het altijd om een doel uitgekozen
door de Werkgroep Werelddiaconaat en elk najaar
kiest de diaconie een goed doel ‘dichtbij’.

Vorig jaar was dat het Inloophuis in Malburgen, ande-
re voorbeelden: Het Hospice in Rozendaal, Stichting
Kruispunt en de Voedselbank in Arnhem.

Elk jaar zijn we weer positief verbaasd dat we met een
relatief kleine groep een mooi bedrag bij elkaar weten
te brengen.

Dit jaar willen we u, de gemeente vragen om input:
weet u een goed doel in de regio? Laat het ons dan
weten!

Voorkeur gaat uit naar een niet al te grote organisatie
die het geld goed kan gebruiken voor een — liefst
praktisch — doel. Helemaal fijn als er een rechtstreeks
liintje is en iemand van de betreffende organisatie
tijdens een kerkdienst kan vertellen wat ze doen en
waarvoor de opbrengst bestemd is.

Schroom niet om één van ons aan de mouw te trekken,
na een kerkdienst bijvoorbeeld, om ons uw goede tip
te vertellen.

Diaconale groet, Jopie, Riekje, Rens, Ben en Marjan

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD

Het zal u niet zijn ontgaan dat de leden van het we-
relddiaconaat veel tijd en energie hebben gestoken in
het Moldavie-project: de vlag van Moldavie heeft ge-
durende een periode in onze kerk gehangen en er
konden Moldavische producten worden gekocht.
Deze inspanningen hebben zich letterlijk uitbetaald.
Tijdens de goed bezochte Hemelvaartdienst werd
door Else van Setten de opbrengst bekend gemaakt:
4546,47 euro! De openluchtdienst werd dit jaar op het
terrein van de familie Roelofsen gehouden. Degenen
die thuis zaten konden de dienst dankzij de inspan-



ningen van Laurens ter Meer volgen.

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen Henk van
Hunen en Marcel Bax aftreden als Ouderling-Kerk-
rentmeester. Rens Plaschek en Riekje Groothedde
treden af als diaken. De termijn van deze 4 kerken-
raadsleden zit er -ruimschoots- op. Henk en Marcel
blijven kerkrentmeester, maar zijn niet langer lid van
de kerkenraad. Rens en Riekje worden diaconaal
rentmeester en zijn daarom ook geen lid meer van de
kerkenraad. Henny Beijer is sinds afgelopen septem-
ber diaconaal kerkrentmeester, zij verzorgt de admi-
nistratie van de diaconie. Riekje Groothedde blijft
voorzitter. De kerkenraad heeft in haar vergadering
van 5 juni 2025 Johan Rap tot Ouderling-Kerkrent-
meester benoemd. De Kerkenraad is nog op zoek naar
een nieuwe diaken.

Gerlies Heijnen volgt Berna Offringa op als contact-
persoon.

De dienst op 14 september, startzondag, wordt een
openluchtdienst met medewerking van "De Een-
dracht". Er wordt dan afscheid genomen van de aftre-
dende kerkenraadsleden en nieuwe leden van de
kerkenraad worden -onder voorbehoud- bevestigd.
Uiteraard staan koffie, thee.... en iets lekkers klaar
(ervan uitgaand dat een aantal van u tegen die tijd aan
het bakken of inkopen slaat), er is een spel voor deze
dag ontwikkeld en als afsluiting is er een gezamenlij-
ke lunch. Het belooft een mooie dag te worden, noteer
de datum alvast in uw agenda.

Namens de kerkenraad, Monique Steenkamer

JONAT RAP

Bos-Naruur-en Landschapsbeheer

— Erkend door het Bosschap —

Yermperbergerweg 261 - 6816 £5 Aralicm
Tel 020- 243 1628 - FAA. 086- 44204 02
MMobiel 06 - 54661302

w

WA
UITVAARTVERZORGING

KRAMER

Er komt een moment

dat je los moet laten
wat je lief is.

In de gehele regio met rouwcentra in

Apeldoom, Amhem, Velp en Westervoort

Directe hulp
026 442 31 02

www . uitvaartverzorgingkramer.nl

SELECT

Elektra, Sanitair, Kozijnen, Ambachrelijk
timmerwerk, Onderhoud en Renovatie

Gespecialiseerd in historisch onroerend goed tot
n mel de zeventiger jaren.
Van Eckstraat 7 tel. 026-3518146
6814 HV Arnhem  onderhoudi@select-byv.com

Riekje Groothedde
Bloembindster
gespecialiseerd in grafbloemen

-

Meer informatie op www.gmf?:?he__mmml
Jozef Israelslaan 27, 6813 JA Arnhem
Tel: 06 4642 7287
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Utrechtseweg 245, 6862 AK
T 026-3333274
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Voor al uw wensen op het gebied van
geluidsapparatuur = TV — witgoed -
Satellietontvangst — huishoudelijke apparaten
Is uw vertrouwde adres met ruim 75 jaar ervaring
Firma H. en G. van Hunen
Steenstraat 11, 6828 CA Arnhem, tel. 026-442 1217
Bakkerstraat 17, 3882 AA Putten, tel. 0341-355 466

Excellent Dealers van Canal Digital

De leukste pasfoto’s in Arnhem
en omstreken.

Pawwstrast T Arnhem

Miinhart

100 JA I\F UITVAARTVERZORGING

Voor het verzorgen
van begrafenissen

en crematies

24-uurs opbaarkamers beschikbaar

DEN STROOPER |

PANHENHOEKEM
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Exploitatie bos en landschap bv

T.055-301 1807 en 0529-433788



