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NIEUWSBRIEF CLASSIS GELDERLAND ZUID&OOST

04 2025

Website: www.classisgelderlandzuidenoost.nl

Scriba: oud. A. (Arie) van Heusden
e-mail: classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl

Classispredikant: ds A.P. (Ada) Rebel
e-mail: a.rebel@protestantsekerk.nl

tel: 06-15149271

Herfsttijd “Zie om naar ons, en vrede zal er zijn.”

De herfsttijd is oogsttijd. Het fruit aan de bomen wordt geplukt. Het gras van de laatste snede
van dit jaar wordt nog een keer opgeschud. De eerste bieten zijn naar de suikerfabrieken
gebracht. De mooiste dagen in deze Hollandse herfst zijn zonniger en warmer, dan de mooie
dagen van de Franse nazomer.

In ons liedboek staat de vertaling van een Frans lied, dat past bij de oogsttijd en bij de
dankbaarheid die bij het binnenhalen van de oogst ervaren wordt. Het is lied 715 en de eerste
regel luidt: “Zoals de halmen buigen in de wind.” In het Hebreeuws kan het woord “wind” ook
“geest” betekenen. Het oogstlied wordt een pinksterlied. Zoals de halmen buigen in de wind, zo
buigen wij als christenen ons naar God. Wij danken Hem voor de ontvangen oogst, die de
mensen voedt en hun honger stilt. Wij verheffen onze harten tot de Schepper van de aarde en
van alles wat leeft. Het pinksterlied wordt een avondmaalslied.

Het oudste tafelgebed dat wij kennen is het lofgebed uit de Didache. De tekst hiervan staat in het
liedboek als lied 402. In het derde couplet wordt gebeden of God ons, als gemeente van
Christus, wil samenbrengen, zoals het graan van heinde en verre is samengebracht in het brood
waarmee wij Christus gedenken.

De dankbaarheid voor de oogst, de Geest die ons drijft en de viering van het heilig Avondmaal
concentreren zich in dit lied.

In de herfst openen we het nieuwe kerkelijk seizoen. De vragen en zorgen van het oude seizoen
gaan met ons mee. Dit oogst-, pinkster- en avondmaalslied bewaart het gebed dat ons sterkt
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met moed en vertrouwen. Ondanks alle onrust en onzekerheid in de wereld en in ons persoonlijk
leven, houden wij de hoop vast, want wij bidden: “- zie om naar ons, en vrede zal er zijn.”
(Liedboek 715: 4)

Ds Ada Rebel

Uitnodiging Classicale Regioavonden
@M. Protestantse Kerk

U bent van harte uitgenodigd voor de regioavonden, die classis Gelderland Zuid&Oost
organiseert in het najaar van 2025. U bent, als kerkenraden en andere belangstellenden welkom
bij deze avonden, die verspreid door onze classis worden gehouden. Op deze manier wil de
classis zich opnieuw verbinden met de gemeenten die samen deze classis vormen. De
bijeenkomsten staan in het teken van de drie kernwoorden die centraal staan in het beleid van
de classis voor de komende vier jaar: verbinden, inspireren en samenwerken. Over deze
kernwoorden zullen korte presentaties worden gegeven en kunnen de deelnemers met elkaar in
gesprek.

We hopen u op één van de avonden te ontmoeten!

Data en locaties:

16 oktober - Geldermalsen: Gereformeerde Kerk, Ds. R. Lomanlaan 7

6 november - Zetten: Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 3

13 november - Zaltbommel: Protestantse Gemeente, Het Anker, Vergtweg 87

20 november - Doetinchem: Protestantse Gemeente, De Wingerd, De Bongerd 4

11 december - Lochem: Protestantse Gemeente, Witte Kerk, Paul Krugerstraat 8-10

Tijd:
19.30 - 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Let op: De bijeenkomst in Zaltbommel is van 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Aanmelden:
Graag uiterlijk een week voor de betreffende bijeenkomst via:
classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl

Nieuwe voorzitter Classis
@', protestantse Kerk In de vergadering van de Classis op 24 september jl. is ds
Gerjanne van der Velde (PG Silvolde) benoemd tot voorzitter van
de classicale vergadering. Zij volgt ouderling-kerkelijk werker daarmee Jacqueline van Dop-
Kalisvaart (PG Hengelo) op. Wij zijn blij dat het voorzitterschap zo weer is ingevuld. Een
belangrijke taak, allereerst voor onze classis zelf, maar ook vanwege o.a. het
afstemmingsoverleg van de classes met de landelijke kerk. Wij wensen haar een goede tijd toe!

Hieronder introduceert de nieuwe voorzitter zichzelf:
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In haar vergadering van 24 september heeft de classis mij
verkozen tot voorzitter. Graag stel ik mij voor zodat u weet wie
er schuilgaat achter de naam die u nu misschien eensin de
stukken op zult zien duiken. Ik ben predikantin de
protestantse gemeente Silvolde, een kleine dorpsgemeente
in Silvolde. Alwaar ik ook de pastorie bewoon met mijn man
en drie jonge dochters.

Alruim 16 jaar mag ik de kerk dienen in het ambt van
predikant en ik doe dat met veel plezier zowel in eigen
gemeente als bovenplaatselijk.

Ik geniet van de ruimte die het ambt geeft. Ruimte in de aard van het werk dat zich beweegt
tussen het kleine gesprek aan de keukentafel en het grotere (maar daarmee zeker niet
belangrijkere) gesprek aan de vergadertafel en alles wat zich daartussen in en van daaruit
ontvouwt en aandient.

Zo divers als de aard van deze werkzaamheden is ook het leven en werk in onze classis en de
gemeenten die haar vormen. Toch is het geen loshangend geheel. De ruimte wordt door het
midden bijeengehouden. Ik ben ervan overtuigd dat het hart van de kerk daar klopt waar het
Woord opengaat. Daar waar mensen zich geroepen weten om de lofzang gaande te houden.
Dat is wat ons te doen staat, en wat wij in al onze gemeentes ook doen, hoe verschillend de vorm
ook kan zijn.

De liedregels van Willem Barnard zijn mij daarin dierbaar;

“Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht.

Roep ik Uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht”.

Dat we dat mogen doen juist in tijJden waarin we de vanzelfsprekendheid voorbij zijn vind ik
eerder een voorrecht dan een last.

Ik ben dankbaar met het vertrouwen dat de classicale vergadering in mij heeft uitgesproken en
hoop in mijn voorzitterschap iets bij te kunnen dragen aan de verbinding tussen de classis en de
lokale gemeentes. Dat we zoeken elkaar te versterken in de roeping die we hebben.

Ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Brief van de scriba PKN

Via de nieuwsbrief van ‘Petrus’ heeft de nieuwe scriba van de PKN, dr. Kees van Ekris, een brief
geschreven aan gemeenteleden van de PKN over de situatie in het Midden-Oosten. U kunt deze
brief nalezen op de website van Petrus: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-scriba-
oorlog-israel-gaza/. In zijn brief roept hij 0.a. op in gesprek te blijven met elkaar. Vanuit de
landelijke kerk zal daar vorm aan worden gegeven.

Maar ook de plaatselijke gemeenten worden gevraagd om, hoe moeilijk ook, in gesprek te gaan
met elkaar. De classis onderstreept het belang van het onderlinge gesprek in onze gemeenten.
Daarvoor kunt u als gemeente materiaal gebruiken, dat te vinden is op de website van de
landelijke kerk: https://protestantsekerk.nl/onderwerp/israel-en-palestina/.

Vanuit enkele gemeenten in onze classis is het verzoek gekomen aan de synode om zich uit te
spreken tegen het geweld in Gaza en Israél. Dit verzoek is door de classis doorgestuurd aan de
synode met de vraag dit verzoek te agenderen op de synodevergadering.

We hopen op en bidden om vrede in Israél en Gaza en op al die andere plekken in de wereld waar
door oorlog en geweld mensen onvoorstelbaar leed, verdriet en pijn wordt aangedaan.
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Ontmoetingsdag Kerk en Israél
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Op dinsdag 18 november 2025 vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag van onze classicale
werkgroep Kerk en Israél plaats. Deze wordt dit jaar gehouden in de Witte Kerk, Paul Krugerstraat
8 te Lochem. Vanaf 10.00 staan koffie en thee klaar en het programma begint om 10.30 uur.

Het thema van de ochtend is: Geloven aan de andere kant van de muur - over Palestijnse
Christenen en hun theologieén. Ds. Bram Grandia is bereid gevonden om over dit thema een
lezing te houden en met de aanwezigen hierover in gesprek te gaan.

Na de lunch in de Witte Kerk is er een bezoek aan de Synagoge, Westerwal 6 in Lochem,
gepland en aansluitend is er een wandeling langs de Stolpersteine in het centrum van Lochem.
Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten. De kosten van deze Ontmoetingsdag bedragen inclusief
koffie/thee, lunch en een boekje over de Stolpersteine 30,00 euro. Voor wie dit bedrag een
bezwaar is, vragen wij om van tevoren contact met ons op te nemen. U kunt zich voor deze dag
voor 11 november 2025 opgeven bij ds Arie Broekhuis, abroekhuis@hetnet.nl tel 0575 540006.
U bent van harte uitgenodigd om aan deze ontmoetingsdag deel te nemen!

Open huis ‘De Bron’ PG Renkum-Heelsum
Op zondag 7 september jl. nam de gemeente Renkum-Heelsum afscheid van hun kerkgebouw
aan de Kerkstraat in Renkum. Een week later werd het andere, vernieuwde kerkgebouw de Bron
aan de Utrechtseweg in een feestelijke dienst ‘ingewijd’ door de gemeente.

De kerk, die de naam ‘De Bron’ heeft gekregen, is van binnen gerenoveerd en er is door
nieuwbouw veel ruimte gekomen voor alle activiteiten.

Op 25 september jl. was er tijdens een open huis de gelegenheid het
kerkgebouw te bekijken. Voordat alle aanwezigen naar binnen gingen, werd
de avond geopend door de plaatselijke fanfare en aansluitend werden alle
betrokkenen, van binnen en buiten de gemeente door de voorzitter van de
kerkenraad bedankt.

Wij wensen de Protestantse gemeente
Renkum-Heelsum een gezegende toekomst
in hun ‘nieuwe’ kerk, waarin ruimte is om te
komen bij de Bron van alle leven en waarin gezocht wordt naar
verbinding en ontmoeting tussen mensen, jong en oud, binnen en
buiten de gemeente.

De stenen dragen herinneringen
van zuchten en gebeden,
van hoop en verdriet,.
Maar hier, vandaag,
een nieuw begin,
een opening naar de toekomst.
Een plek waar liefde bloeit
en waar geloof opnieuw ontwaakt.
Een ruimte voor gemeenschap,
voor vrede en bezinning.
Een nieuw hoofdstuk,
geschreven met licht en hoop.
(ds Joke Quik-Verweij)
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Groene kerk in praktijk - PG Tricht

Op de website van groene kerken is een interview te lezen met Fieke Bijnagte
van de Protestantse gemeente Tricht, over betrokkenheid bij Oikocredit en over
de plaats van de dorpskerk in het dorp Tricht. Samen met de buurt is het
Pietershofje ontwikkeld, een bijbelse stiltetuin naast de kerk. Via deze link kunt
u hetinterview lezen: https://groenekerken.nl/de-kerk-is-er-niet-alleen-voor-onze-
geloofsgemeenschap/

Afscheid en verbintenis van predikanten en kerkelijk werkers

Ds. David van der Meulen (Amsterdam) is op 21 september als predikant verbonden aan
GKHerwijnen. De intrededienst heeft op 28 september plaatsgevonden.

PG Beusichem-Zoelmond heeft op 21 september afscheid genomen van haar predikant,
Leendert Jan van Lingen. Hij wordt predikant in De Bilt.

Ds. Carolina Blokland-den Hertog (Geldermalsen) is op 21 september verbonden aan de
PGZaltbommel.

Ds. B.A. Belder heeft op 5 oktober vanwege vervroegd emeritaat afscheid genomen van zijn
gemeente, de HG Brakel.

Ds. Martin Bil neemt op 12 oktober afscheid van de HG Hien en Dodewaard. Hij heeft een
beroep aangenomen van de HG Veenendaal (Sionskerk).

Wij wensen hun een goed afscheid of verbintenis toe en een gezegende tijd in een nieuwe
gemeente of in het emeritaat.

Ds Ada Rebel
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