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AGENDA
14 juni Evensong, Ds. Rudolf Oosterdijk
            kerk, 17.00 uur
18 juni  Samen op Stap... naar Garderen
            (zie art. in deze Kerkklok)
25 juni  Vrijwilligersavond, Dorpshuis 20.00 uur
28 juni  Collecte voor jongeren Bolivia
09 juli   Nieuwe ledenavond, v.a. 19.30 uur, kerk     

INHOUDSOPGAVE
02 Colofon
     Agenda
     Inhoudsopgave
03 Meditatie
     Kerkdiensten
04 Nieuws uit de kerkenraad
05 Pastoralia
     Uit de pastorie
06 Dodenherdenking Schaarsbergen
07 Collecte jongeren Bolivia
     Afsluiting seizoen Leerhuis
     Logo en beeldje
08 Najaarsactie diaconie
     Kinderoppas tijdens de dienst
     Jacobus het ezeltje
09 Samen op stap (naar Garderen)
     Opbrengst collecten april 2026
     Nieuwe leden avond
     Kerk open zomer '26
10 Ouderenkring
     Uit de gemeente
     Ledenadministratie
11 Hemelvaartsdienst
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wij in opgenomen mogen zijn. Heel de geschiedenis
vindt haar voltooiing in Hém.
Om Hém draait het, niet om het hout, niet om het water
op zichzelf, maar om Christus die ons leven draagt.
Hij is de deur, zegt het evangelie. Door Hem gaan wij
binnen en vinden wij leven.
Zo komen in deze doopvont verleden en toekomst
samen. Het verleden van onze gemeente, zichtbaar
in die koperen doopschaal en het hout van de deuren.
De toekomst van Gods werk in mensenlevens, zicht-
baar in elke doop die hier plaatsvindt. Het is alsof het
hout fluistert: wat eens toegang was, is nu fundament
geworden. Wat eens grens was, is nu drager van
genade.
Iedere zondag, maar juist ook wanneer wij weer rond
de doopvont staan, mogen wij dát meedragen in ons
hart. Dat wij steeds opnieuw worden uitgenodigd om
binnen te gaan. Om ons leven te laten dragen door
Christus. En om zelf, als levende stenen, deel te
worden van Zijn gemeente.
Moge deze doopvont ons steeds weer herinneren:
Gods deur staat open. En in de doop worden wij
welkom geheten, thuisgebracht in Zijn liefde.

ds. Theo Pieter de Jong
p.s. Mooi om juist hier ook te vermelden; op dit moment
staat de doop van 3 dopelingen al gepland…! Iets waar
we blij mee en dankbaar voor zijn!

 

MEDITATIE
“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal
hij behouden worden…” (Joh.10:9)
“Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en
doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest…” (Matt. 28:19)

In het vorige kerkblad was er al even melding van;
onze mooie Dorpskerk heeft een prachtig nieuw on-
derstel voor de doopschaal gekregen. Nieuw en tége-
lijk doordrenkt van herinnering. Nieuw, en toch oud.
Want in deze doopvont rust de doopschaal uit 1869,
waarin het doopwater  gehouden werd waarmee al
1939 dopelingen gedoopt werden…!
Deze doopschaal wordt nu gedragen door hout dat tot
vorig jaar onze kerkdeuren vormde. Het hout wat eens
toegang gaf tot het huis van God, draagt nu het water
van de doop.
Ik vind dat prachtig, want voor wie het wil bevat dat
een stille verkondiging.
Elke zondag gingen die deuren open. Mensen kwa-
men binnen met vreugde en met zorgen, met vragen
en met dankbaarheid. De deuren markeerden een
overgang: van buiten naar binnen, van het alledaagse
naar de ruimte waar Gods Naam wordt aangeroepen.
En gezegend vanuit dat huis weer naar buiten, om het
verder te dragen, Schaarsbergen en de wereld in.
Nu zijn diezelfde deuren omgevormd tot een dragend
fundament onder de doopvont. Het hout dat ooit de
ingang markeerde, is nu opgenomen in het begin van
een nieuw leven in Christus.
De doop is immers ook een ingang. Niet van steen en
hout, maar van water en Geest. Wie gedoopt wordt,
wordt binnengeleid in de gemeenschap van Christus,
opgenomen in Zijn lichaam, de kerk. Het is een mo-
ment van belofte: Gods belofte aan ons, dat Hij ons
kent, ons liefheeft en ons roept bij onze naam. En het
is een moment van antwoord: een leven dat, tastend
en zoekend misschien, gericht wordt op Hem.
Hoe sprekend is het dan dat juist het hout van oude
kerkdeuren de doopvont draagt. Alsof dit alles ons wil
zeggen: de weg naar God loopt niet alleen via een
deur die je ziet en openduwt, maar uiteindelijk via wat
God zélf geeft. Want zoals je ooit tussen die deuren
door de kerk binnenstapte, zo word je ook door de
doop binnengeleid in het grote verhaal van Gods
liefde. De fysieke beweging van buiten naar binnen
krijgt hier een geestelijke diepte.
In het houten onderstel is het Christusmonogram
aangebracht: het Chi-Rho teken. De eerste letters van
de naam van Christus in het Grieks, geflankeerd door
de letters ‘Alpha’ en ‘Omega’, de eerste en de laatste.
Het herinnert ons eraan dat alles hier om Hem draait
en dat Hij, zoals we in Openbaring lezen, de eerste
en de laatste is. Alles is door Hem geschapen en Hij
zelf is het scharnier naar Gods grote toekomst waar

BIJ DE KERKDIENSTEN
 
7 juni, 1e zondag na Trinitatis
ds. Theo Pieter de Jong, aanvang 10.00 uur

Welkom in de Dorpskerk! Vandaag lezen we een kort
gedeelte uit Mattheus 9, vers 9 t/m 13. Over ziek en
gezond zijn. En wie er een dokter nodig heeft. En wat
eigenlijk van ons gevraagd wordt. Een kort gedeelte,
maar genoeg om over na te denken. En  er mee aan
de slag te gaan…
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Fenna van der Wall
Organist: Henk Boer

Na de dienst is er Kerk Op Schoot  voor de 0-4 jarigen
en hun vriendjes/vriendinnetjes, papa’s/mama’s en
opa’s en oma’s.

14 juni, 2e zondag na Trinitatis
ds. Irene Verberk, aanvang 10.00 uur
 
Ouderling: Hanneke Luiten
Lector: Yvonne Koffijberg
Organist: Charles Hofman
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17.00 Evensong
Voorganger, ds. Rudolf Oosterdijk
Ouderling: 
Organist: Jeroen de Haan
Met medewerking van de cantorij Kantens, o.l.v.
Vincent Hensen-Oosterdijk

21 juni, 3e zondag na Trinitatis
Ds. Theo Pieter de Jong, aanvang 10.00 uur

Vanmorgen vieren we samen Avondmaal. We wijken
even af van het Oecumenisch leesrooster en lezen
vanmorgen een ontroerend gedeelte uit het eerste
Bijbelboek;
Genesis 45:1-15. Wat dit met het Avondmaal te maken
heeft?
Kom, om  het mee te vieren en ons samen in dit Bij-
belgedeelte te begeven.
Van harte welkom aan gasten ook!
Ouderling: Cora Stegman
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Harry de Vries

28 juni, 4e zondag na Trinitatis
Chris van Wieren, aanvang 10.00 uur
 
Ouderling: Niels van Hunen
Lector:Aletta Knegtering
Organist: Henk Boer

5 juli, 5e zondag na Trinitatis,
Ds. Theo Pieter de Jong, aanvang 10.00 uur
 
Buitendienst. Muzikale begeleiding ‘de Eendracht’
Een zorgeloos samenzijn buiten op het veld voor de
kerk… Tenminste, zoiets is de bedoeling. Het thema
is namelijk ‘geen zorgen’. Is dat überhaupt mogelijk?
In onze dagen? Nou ja, genoeg om vanuit Mattheus
6:19-34 bij stil te staan… Kom je ook?
En welke introducee neem jij mee?
Ouderling: Chris van Wieren
Lector: Jeske Alblas
Na de dienst is er buiten op het veld voor de allerklein-

sten ook weer Kerk Op Schoot !

 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Sommige boeken zijn verrassend actueel. De kerken-
raad van 7 mei begon met een kort verhaal uit de
bundel “Vitamine voor het hart”  over de spreekwoor-

delijke Babylonische spraakverwarring van de moder-
ne tijd: Kan men nog wel met elkaar praten, luisteren
naar wat een ander te zeggen heeft en stil zijn op zijn
tijd? Klinkt  als iets uit de 21ste eeuw , het boekje
dateert echter uit 1980.  En daarna…de quiz. Aan de
hand van 8 vragen werd de kennis van de aanwezige
kerkenraadsleden  over de wereldkerk getoetst. Ge-
lukkig scoorde  iedereen voldoende en mochten we
allemaal blijven.
 
Het was weer gezellig druk op de Schaarsbergse 
Koningsmarkt. Van jong tot oud, voor ieder was er iets
te doen en te zien, inclusief een variatie aan drankjes
en hapjes in de horeca tent. Hulde aan alle vrijwilligers
die dit mogelijk hebben gemaakt. De kerk was open
en trok een aantal geïnteresseerde bezoekers. Voor
herhaling vatbaar.  Ook onze boekenkraam werd
goed bezocht. De opbrengst was 255 euro, de bezoe-
kers kwamen niet alleen voor de boeken maar ook
voor een praatje. De boekenmarkt op 3 oktober in de
kerk zal zeker zo gezellig zijn. Er is dan een nog
groter en gevarieerder assortiment boeken  en een
koffiehoek verzorgd door de muziekvereniging Een-
dracht.
 
 Een week later, op 4 mei, werden de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog in de Dorpskerk herdacht .
Net als vorig jaar werd deze 4 mei herdenking geor-
ganiseerd door de Dorpsraad Schaarsbergen en de
Dorpskerk.  Omdat er op het laatste moment wijzigin-
gen in het programma moesten worden doorgevoerd
verliep de tijdsplanning niet helemaal volgens schema
.(Degenen die bij deze herdenking aanwezig waren
hebben dit misschien gemerkt.)  Ondanks dat was het
een mooie en waardige herdenking die de Kerkenraad
graag wil continueren.
 
Na deze terugblik werd er voor uitgekeken. Met het
overhandigen van een cheque van 5000, -voor Sudan
is de voorjaarsactie beëindigd en vraagt de diaconie
om suggesties voor een doel voor het najaarsproject.
Zie de oproep hiervoor elders in dit blad. Rond 20 mei
 zullen alle vrijwilligers en hun partners een uitnodiging
ontvangen voor de vrijwilligersavond op 25 juni in het
Dorpshuis . Geef het aan mij door als u deze uitnodi-
ging als vrijwilliger niet hebt ontvangen.  Op 5 juli 
openluchtdienst voor de kerk m.m.v. “De Eendracht”,
6 juli avond voor nieuwe leden en andere geïnteres-
seerden en op 13 september begint het nieuwe ker-
kelijke seizoen met de startzondag.   Om deze lijst
compleet te maken kan ik  2 feestelijke gebeurtenis-
sen vermelden: in augustus en september zijn er in
de Dorpskerk 2 doopdiensten en een kerkelijk huwe-
lijk gepland.
 
Monique Steenkamer, scriba
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PASTORALIA
In deze mooie voorjaarstijd is er veel om van te ge-
nieten. De natuur komt weer tot bloei, tuinen laten hun
mooiste kleuren zien en overal klinkt het vrolijke ge-
zang van vogels. Jonge dieren worden geboren en
herinneren ons aan nieuw leven en hoop.
Tegelijkertijd weten we dat het leven in Schaarsbergen
niet alleen uit mooie momenten bestaat. We horen
ook over zorgen en verdriet: iemand die wordt opge-
nomen in een verpleeghuis, een dorpsgenoot die
terminaal ziek is, een brand die grote schade heeft
aangericht, een valpartij, een sterfgeval van dichtbij
en mensen die een operatie moeten ondergaan. Soms
hebben we de mogelijkheid om iets te betekenen met
een bezoek of een bloemetje, maar we zijn natuurlijk
niet altijd op de hoogte van alles wat er speelt. Mocht
u in uw omgeving iets willen delen, laat het dan gerust
weten aan één van de onderstaande personen.
Gelukkig mogen we ook dankbaar zijn voor het goede
nieuws dat er is: een knie die goed hersteld is en een
geslaagde heupoperatie. Tekenen van hoop en her-
stel, die ons bemoedigen.
Zo gaan vreugde en verdriet vaak hand in hand. We
mogen alles wat ons bezighoudt – zorgen én dank-
baarheid – bij God brengen. Laten we ons vasthouden
aan de woorden waarmee we zo vaak onze zondagse
dienst beginnen: dat wij ons gedragen mogen weten
door God, die met ons is en die het werk dat Hij be-
gonnen is niet loslaat.
Als gemeente leven we met elkaar mee. Laten we voor
elkaar blijven bidden en danken, juist ook in de ko-
mende tijd.
 
Namens het pastoraal beraad: ds Theo Pieter de Jong,
Chris van Wieren, Cora Stegman, Hanneke Luiten en
 
Niels van Hunen.

UIT DE PASTORIE
Vanmorgen toen ik de kinderen naar school en kin-
derdagverblijf bracht zag ik allemaal blijde gezichten
op het schoolplein. Niet alleen waren de kinderen blij
dat ze hun juf weer zagen, maar ook zag ik opgeluch-
te ouders die na 2,5 week blij waren de kinderen weer
mochten aanschuiven in een klaslokaal vol orde en
regelmaat.
Er zal, zo moet ik bekennen, ook wat projectie in deze
waarneming gezeten hebben,… Maar ik vermoed dat
wij niet de enigen waren die 2,5 week vakantie zomaar
ergens in het voorjaar best een uitdaging vonden,
omdat ons werk gewoon doorging. Maar goed, we
hebben ons er doorheen geslagen met wat hulp hier
en daar en wat gestolen uurtjes werken tussendoor
en wat langere werkavonden dan normaal.

Dat in de afgelopen weken plotseling dr. Sabine

Hiebsch, Maartens promotor ook plotseling overleed
kwam daarbij als een grote schok. De band tussen
een promotor en een promovendus is best intens.
Jarenlang trek je samen op en wordt er gewerkt aan
een proefschrift. Gedurende dat proces verschuift de
promovendus-rol van leerling meer en meer naar ‘ge-
lijke’ en ‘collega’. Urenlang overleg, vakgroep-bijeen-
komsten, een congres hier of daar… het is een boei-
end traject. En gesprekken gaan meer dan eens niet
alleen over het proefschrift maar ook over de kerk, het
leven en thuis.
En plotseling kwam daar een einde aan. Samen met
Maarten ben ik naar de indrukwekkende uitvaart ge-
gaan van dr. Hiebsch, en was onder de indruk van de
woorden die over deze geleerde en gelovige vrouw
klonken, die voor veel studenten een voorbeeld was.
Ook op deze plaats zij haar naam met eerbied en
respect genoemd.
Haar overlijden is niet alleen voor de kerk, maar ook
voor de academie, haar man en zoon, én Maarten als
haar promovendus een groot verlies. Zo verdrietig ook
dat ze het promoveren van Maarten (ws. ergens in
2027) nu niet kan meemaken en meevieren.

Vorig jaar kreeg ik via-via een kratje oude glasplaatjes.
Mooi gekleurd glas. Daar kan Theo Pieter vast wel wat
mee. Het heeft een jaartje in de kelder gestaan, totdat
ik de kriebel niet langer kon negeren en nu toch weer
m’n oude hobby opgepakt heb.
Ik heb een prachtige afbeelding gevonden (over het
zwaarden omsmeden tot ploegen… Jes. 2:4 & Micha
4:3) en zowaar de eerste stukjes glas al weer aan
elkaar gesoldeerd. Het is even plannen en het vraagt
wat agenda-discipline, maar het geeft zó veel voldoe-
ning…
Wie weet vertel ik er nog wel eens wat over. Als ik er
net zo lang over ga doen als het Christoffel-raam wat
hier nu in de kamer hangt ben ik de komende 3 jaar
weer onder de pannen met een hobby…  

En ondertussen gaan de maanden door, staat een
bezoekje aan ZijdehoenderKrielKippen fokker in
Lunteren gepland om weer wat nieuwe kipjes in de
verbouwde kippenren te verwelkomen, ben ik be-
nieuwd naar wat de Open Tuinen dag hier in juni voor
gasten in de pastorietuin gaat opleveren en verheug
ik me over veel moois in de gemeente.

Tegelijk zijn er ook veel mensen met zorgen om hun
gezondheid of die van hun dierbaren. Tweemaal per
dag bid ik, voor familie, vrienden, onze kinderen, deze
buurt, en de gemeente – met name voor hen die ziek
zijn of worstelen met somberheid.
Maar de grootste troost is wel dat Christus Zelf voor
ons allemaal bidt. Zijn nabijheid toegewenst,
en een hartelijke groet van ons vier uit de pastorie,
Theo Pieter
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Gedichtje dodenherdenking Iris Haan
> Het liefdelicht der zon
> verheldert mij de dag.
> De geesteskracht der ziel,
> geeft kracht aan hand en voet.
> In de lichtglans van de zon,
> vereer ik diep, o God,
> de mensenkracht die Gij,
> in mijne ziel,
> vol goedheid hebt geplant.
> Opdat ik ijverig werken
> en gretig leren kan.
> Van U stamt licht en kracht.
> Naar U strome liefde en dank

4 Mei  Dodenherdenking in
Schaarsbergen
In aanwezigheid van enige tientallen dorpsbewoners
vond in de avond van 4 Mei de dodenherdenking
plaats. In de kerk las ds. Theo Pieter woorden van
welkom en herdenking voor, waarna Inga Breur
voorlas uit het oorlogsdagboek van Hendrik Jan
Reijnders. We luisterden naar de compositie “Tot de
doden” van Rob Goorhuis. Wethouder Paul Smeul-
ders sprak namens het gemeentebestuur van Arnhem
en met een lieve voordracht van Iris Haan, leerling van
de Montessori School  (hieronder afgedrukt) sloot de
bijeenkomst in de kerk af en gingen we naar buiten,
waar kransen en bloemen werden gelegd bij het
monumentje namens Stadsbestuur, Dorpsraad en
Dorpskerk. Om acht uur waren we 2 minuten stil, ieder
met eigen herinnering aan de verschrikkingen van de
2e Wereldoorlog en alle andere slachtoffers uit latere
vredesmissies.

 Zondag 28 juni collecte Kerk in Actie:
Bolivia  -  Toekomst voor inheemse jongeren in
kwetsbare dorpen
 
In Zuid- Bolivia wordt het heter en ontstaat er een
tekort aan drinkwater.
Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door mono-
cultuur en mijnbouw van mineralen. Dat tast de biodi-
versiteit aan, versnelt klimaatverandering en bedreigt
de inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren
vertrekken van hun geboortegrond. Vier Boliviaanse
organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen
met landrechten, beter drinkwater en trainingen om
zich aan te passen aan klimaatverandering. Jongeren
leren ecologisch tuinieren en bijenhouden en krijgen
leiderschapstrainingen.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconie,
Jopie Smits

AFSLUITING LEERHUIS
Op 12 mei was de laatste Leerhuis bijeenkomst  van
dit seizoen in het Dorpshuis, waar we afscheid namen
van het boek  JOZUA, waar we de laatste maanden
intensief onder de bezielende leiding van Wim van der
Kooij mee bezig zijn geweest.  Jozua, opvolger van
Mozes ( die het Joodse volk veertig jaar door de
woestijn leidde , maar de intocht in het beloofde land
niet zelf mocht meemaken ), trok aan het hoofd van
het Joodse volk dat land binnen, zodat het er een
bestaan kon opbouwen.  Dat dit niet zonder slag of
stoot ging, maar gepaard met veel  oorlogen tegen de
daar wonende volken, werd ons duidelijk gemaakt. De
deelnemers aan het Leerhuis waren dankbaar voor
de uitvoerige voorbereidingen en toelichtingen van
Wim en hij werd dan ook door alle aanwezigen daar-
voor uitvoerig bedankt.
Namens de kerkenraad kwam Riekje  bloemen aan-
bieden en de deelnemers verrasten Wim met een
boekenbon.

HET LOGO OP DE VOORZIJDE VAN
DE KERKKLOK EN HET BRONZEN
BEELDJE OP HET LITURGISCH
CENTRUM
Naar  aanleiding van opmerkingen in het kerkblad
betreffende het logo(nieuw en oud) en het bronzen-
beeldje op het liturgisch centrum, wil ik u graag uitleg
geven over het ontstaan van het oude logo en het
verband met het ontstaan van het beeldje.Onze
vroegere predikante Wilma Hartogsveld had het logo
ontworpen . Zij vroeg mij of ik dit wilde vereenvoudi-
gen, omdat de kerkenraad niet goed raad wist met de
betekenis ervan. Dat was onmogelijk. Ik stelde haar
voor het in klei uit te voeren en hiervan foto's te maken
. Deze werden met enthousiasme ontvangen en men
vond dat het in brons moest worden uitgevoerd. Met
het ontwerp in klei ben ik naar ¨ mijn¨ bronsgieter in
Druten gegaan,met de vraag naar de kosten. Ik ver-
melde dat het bedoeld was voor de kerk in Schaars-
bergen. De eigenaar van de bronsgieterij is een
godsdienstig mens en hij rekende maar 200 honderd
euro. Natuurlijk heb ik het kleibeeld daargelaten en
gezamenlijk hebben we het bronzen beeld gepati-
neerd. De betekenis van het logo en het beeld is
:"Mensen,levend vanuit de bijbel".
Met vriendelijke groet, Hans en Margot Meijerink
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NAJAARSACTIE DIACONIE
Na de najaarsactie 2025, voor Hospice Ro­
zenheuvel, en de Voorjaarsactie 2026, voor
Sudan, willen we komend najaar weer een
project “dichterbij” diaconaal ondersteu­
nen. We gaan dit doen met de opbrengst van
collectes, veiling en kerstmarkt. Het regio­
nale project dat we zoeken komt mensen in
onze samenleving ten goede die onze steun
hard kunnen gebruiken. Idealiter is er ook
informatie beschikbaar die we bij de aan­
kondiging van collectes kunnen laten zien.
We vragen graag jullie suggesties. Als je een
project hebt dat aan bovengenoemde karak­
teristieken voldoet, en waar je misschien
zelf wel bij betrokken bent, dan horen we dat
graag. Je kunt je suggesties inzenden op ben.
valk@solcon.nl of doorgeven aan één van de
diakenen.
Hartelijk dank, namens de diaconie,
Ben Valk

KINDEROPPAS TIJDENS DE
KERKDIENST
Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht al heeft gehoord, gaat één van onze
trouwe helpers bij de kinderoppas binnenkort verhui-
zen. Dat vinden we natuurlijk erg jammer, want daar-
door is ons kleine team nog kleiner geworden. Op dit
moment zijn er nog drie gemeenteleden die zich met
veel liefde inzetten voor de kinderopvang tijdens de
kerkdiensten van ds. Theo Pieter.
Daarom willen we graag een warme oproep doen: zou
u het fijn vinden om af en toe te helpen? Uw hulp zou
enorm welkom zijn! De kinderoppas vindt plaats in de
consistorie van 9.45 uur tot na de kerkdienst.
Het is mooi en dankbaar werk, en zeker niet ingewik-
keld. Vaak gaat het om het spelen met en voorlezen
aan één of twee kinderen in een rustige en gezellige
sfeer.
Heeft u interesse of wilt u eerst wat meer informatie
over wat het precies inhoudt? Neem dan gerust con-
tact op. Ook als u misschien maar af en toe kunt
helpen, zijn we daar al heel blij mee.
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen

JACOBUS, HET EZELTJE
Afgelopen Palmzondag hebben we helaas de palm-
paasoptocht zonder ons vertrouwde ezeltje Jacobus
moeten vieren. Dat voelde leeg, want wat hoorde hij
er toch bij. Helaas was Jacobus ziek, en pas later werd
duidelijk hoe ernstig dat was. Zijn baas, Willem Lam-

mertink, heeft er alles aan gedaan om hem beter te
maken en is zelfs met hem naar de dierenkliniek in
Utrecht geweest. Daar bleek dat Jacobus ongenees-
lijk ziek was. Uiteindelijk is hij thuis, in zijn eigen ver-
trouwde wei, rustig ingeslapen. 
 
Jacobus was een bijzonder en geliefd dier. Willem
heeft hem van jongs af aan verzorgd en opgevoed,
waardoor hij zo mak en betrouwbaar was. Hij liep
rustig mee, liet zich geduldig aaien door kinderen op
de parkeerplaats bij den Strooper voor de optocht en
was zelfs niet bang om de kerk binnen te gaan. Het
was ieder jaar weer een moment van plezier. 
 
Jacobus hield van gezelschap; alleen zijn vond hij
moeilijk. Daarom was er altijd iemand bij hem wanneer
hij “dienst deed”. Samen met zijn ezelvriendjes en met
de zorg van Willem had hij een goed en liefdevol
leven. 
Het is jammer, dat we afscheid hebben moeten nemen
van zo’n trouw en vriendelijk dier. We kijken terug op
een fijne tijd in de kerststal en de palmpaasoptochten
waarbij Jacobus was. 
 
We wensen Willem veel sterkte met dit verlies. We
hebben allemaal hele mooie en fijne herinneringen
aan Jacobus. 
Gerra van Hunen 
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SAMEN OP STAP NAAR GARDEREN
Graag nodigen wij u van harte uit om met ons mee op
stap te gaan!
Op donderdag 18 juni maken we in de middag een
gezellig uitstapje naar Garderen.
Daar gaan we de zandsculpturen bewonderen, met
dit jaar als thema de Romeinse tijd in Nederland.
Na dit bijzondere bezoek sluiten we de dag samen af
met een  maaltijd bij Echo’s Home aan de Deelense-
weg.
Lijkt het u leuk om mee te gaan? Laat het ons dan
weten vóór zondag 14 juni.
Ook als u alleen wilt aansluiten bij het etentje, bent u
uiteraard van harte welkom.
Aanmelden kan via e-mail: gerravanhunen@hotmail.
com of telefonisch op 06-12868060.
Op maandag 15 juni ontvangt u alle verdere informa-
tie per mail.

Gerra van Hunen
 
OPBRENGST COLLECTEN APRIL
2026
       
In de maand april hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht                                                          
Datum     Diaconie     Kerk          Gebouwen           
                                                     en terreinen
 
2-apr        € 47,00      € 32,50       € -  
5-apr        € 243,10    € 128,76     € 92,15
12-apr      € 98,20      € 64,60       € 41,80
19-apr      € 72,30      € 61,10       € 44,70
26-apr      € 117,20    € 96,00       € 68,45
                                              
Totaal      € 577,80    € 382,96      € 247,10  
 
Via de QR code kwam voor de Kerk nog € 77,- binnen.
           
Wat betreft de diaconie, via QRcode werd in april
ontvangen een bedrag van € 412,- t.b.v. de Voorjaars-
actie Sudan. We ontvingen verder een aantal giften
ter grootte € 289,50.
Voor Noodhulp Myanmar ( collecte 3 mei Kerk in
Actie) werd € 350,- gedoneerd..
 
In de koffieketel zat nog een bedrag van € 21,20.
Gelukkig waren er ook weer gemeenteleden die de
koffie voor een bedrag van € 50,- hebben gesponsord.
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Offringa, penningmeester                               
                            
               
 
                                           
 

NIEUWE LEDEN-AVOND
Op dinsdagavond 9 juli is er weer de half-­
jaarlijkse avond voor nieuwe leden.
Ben je nieuw in de gemeente, of denk je er
over lid te worden maar wil je eerst graag
nog wat meer info? Van harte welkom dan
op deze avond.
Ds. Theo Pieter de Jong en enkele leden van
de kerkenraad zijn in de kerk en gaan graag
op ongedwongen manier in gesprek. Er
wordt wat meer informatie over de gemeen­
te gegeven, haar dromen en hoop voor de
toekomst, en is er ruimte voor vragen.
De deur is open vanaf 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig, maar wel fijn;
dominee@dorpskerkschaarsbergen.nl
 

KERK OPEN ZOMER 2026  GAST-
VROUWEN/ -HEREN GEVRAAGD
De zomervakantie komt weer in zicht en dat betekent
dat de voorbereiding van Kerk Open opgestart wordt.
Net als vorig jaar zal de kerk in die periode van 5 juli
tot en met 30 augustus ’s middags ven 13.00 tot
16.00 uur open zijn voor vakantiegangers, inwoners
van Schaarsbergen en andere belangstellenden.
De eerste twee weken van augustus zal er tijdens de
open middagen ook een kleine expositie in de kerk te
zien zijn. Het gaat om interessante zaken over de
geschiedenis ven de kerk die tevoorschijn zijn geko-
men bij het opruimen en uitzoeken van het archief van
de kerk en gedeeltelijk over de voormalige School met
de Bijbel.
Met hulp van een flink aantal vrijwilligers is het vorig
jaar gelukt een rooster voor de gastvrouwen/ -heren
te maken waarbij niemand vaker dan drie keer aan de
beurt is geweest. Als er nog een paar extra mensen
zich zouden melden dan wordt het rooster maken nog
eenvoudiger. Als het u leuk lijkt om bezoekers in de
kerk te ontvangen meldt u dan bij mij aan. U krijgt dan
een uitvoerige instructie van mij en extra informatie
over de geschiedenis van de kerk en het orgel. Ook
als u maar één of twee middagen mee wilt doen is dat
al welkom. Alle mensen die vorig jaar meegedaan
hebben worden door mij benaderd of ze ook dit jaar
mee willen doen en welke middagen zij beschikbaar
zijn.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich bij mij melden via
email: hkc.roelofsen@planet.nl of telefonisch:
06-20813777.
 
Henny Roelofsen
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DE OUDERENKRING
We hebben een zeer geslaagde middag gehad met
heerlijk gebak van twee jarigen. Na spelletjes en
bakjes knutselen hebben we afscheid genomen van
Jeske. We zullen haar missen het volgende seizoen.
 
We wilden de laatste keer in dit seizoen nog uitgaan
maar vanwege de vakanties van de chauffeurs heb-
ben we dit naar 8 september verzet. Dit uitje moet nog
voorbereid worden maar we denken aan een High
Tea.
 
Een mooie zomer en tot 8 september
 
Namens de ouderenkring
Hennie van Hunen, Telf: 026 3511147

UIT DE GEMEENTE
ingekomen:
De heer Bart van den Bos, wonende te Tacanweg 45
te Arnhem, samen met Charlotte en Noor (kind van
Bart en Charlotte)
Geboren en gedoopt:
Victorine Kristine Anja Kruithof (roepnaam: Victorine)
is geboren op 13 oktober 2025, dochter van Maurits
Kruithof en Saskia Moser-Kruithof. Victorine is ge-
doopt op 15 maart 2026 door ds Theo Pieter de Jong.

Geboren:
Anahita Berzia Kumar van Hunen (roepnaam: Anahi-
ta) is geboren op 11 december 2025, dochter van
Ludens en Osien van Hunen.
Ter informatie:
Dhr D.A. Schut is een voormalig wijkagent van
Schaarsbergen en in zijn rol een trouwe volger van
onze kerkgemeenschap via de Kerkklok tot op de dag
van vandaag. Zijn zoon heeft laten weten dat hij in-
middels is verhuisd naar een verpleeghuis. Ook al was
hij geen kerklid, is hij een zeer meelevende plaatsge-
noot gebleven en dat hebben we als kerkgemeente
zeer gewaardeerd.

TERMINLOGIE
LEDENADMINISTRATIE
Zo nu en dan komt er wel eens vraag voorbij van “is
de PKN registratie rechtstreeks gekoppeld aan de
gemeentelijke mutatie via de BRP (Basis Registratie
Personen)?”. Het andwoord daarop is veelzijdig. Ten
eerste: een geboorte van een kind wordt sowieso niet
automatisch doorgegeven aan de PKN. Ten tweede:
is het afhankelijk of je lid bent en hoe je lid bent van
een bepaalde (Protestantse) gemeente. Is een lid
akkoord met SILA registratie en geen voorkeurslid,
dan worden mutaties van BRP automatisch overge-
nomen. Dat houdt ook in dat de nieuwe gemeente zich
kenbaar kan maken aan het lid, zonder dat het lid zich
daar mogelijk bewust van is.
 
Een voorkeurslid is een lid die buiten het geografisch
gebied van de kerk gemeente woonachtig is. In dat
geval worden BRP mutaties niet automatisch meege-
nomen. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij
ook veel voorkeursleden hebben uit bijv Otterlo,
Arnhem, Ede, Utrecht, Groesbeek, e.g..
 
Kortom: bij eventuele mutatie is het relevant om de
informatie ook te delen met de kerkelijke gemeente
teneinde de ledenadministratie up-to-date te houden.
Dat kan via de scriba of de ledenadministrateur.
Wie meer wil weten over  de type inschrijving en hoe
omgegaan wordt met mutaties, kan schematische
overzichten van mij ontvangen. :

Men spreekt van voorkeurlidmaatschap indien een lid
een sterke binding voelt met, en ingeschreven wenst
te worden, bij een kerkelijke gemeente die zich buiten
de gemeente bevindt waar hij geografisch toe behoort.
Het betreffende lid kan voorkeurlid worden van die
betreffende gemeente.
Willem Nijmeijer, leden administrateur
Mesdaglaan 54 6813 GR Arnhem
   06-53897017
wn@planet.nl of willem.koekange@gmail.com
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HEMELVAARTSDIENST 14 MEI OP DE
BOERDERIJ
Buitentemperatuur 7 graden, gestage regen., maar

niettemin een mooie dienst in een bijzondere sfeer.
Onze voorganger eindigde zijn bemoedigende preek
met een vijftal aanbevelingen, die we, hier en daar
ingekort wegens ruimtegebrek, hier weergeven:
 
1. Zoek een moment van rust op en ga eens buiten-
zitten, of nog beter, op je rug in het gras liggen en en
kijk eens naar de wolken. Besef dan dat de hemel niet
ver weg is, maar de werkelijkheid van God, die jou hier
op aarde omringt.          
2. Word een ambassadeur van die hemel. doe van-
daag eens één ding voor een ander, waarin je   de
liefde van die hemelse koning laat zien.
3. Maak van 2 wc rollen een "hemelse verrekijker" en
gebruik hem om te zoeken naar de mooie   dingen,
die God doet in de wereld.
4. Vier Hemelvaart met een hemelse traktatie. , b.v.
een "wolkentoetje" en wie weet kun je er met  iemand
over in gesprek. "Wat betekent het voor jou, dat Jezus
alle macht gegeven is". 
5. Zet een hemelse wekker. Zet voor de rest van de
dag twee of drie momentjes op je telefoon    en wees
dan even stil. Zeg dan in stilte: "U bent koning, ook
over dit moment."
 
en tot slot: Moge God ons in het vieren van Hemelvaart
zegenen en tot zegen maken, want Hij regeert,
halleluja! 
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Stal Mansour
Al ruim 50 jaar méér dan een manege!

Aan de zuidgrens van Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt 

een bijzondere manege: Stal Mansour.  

Middenin de natuur leer je niet alleen paardrijden, maar 

ben je welkom voor veel meer: trektochten, buitenritten, 

grondwerk, coaching... ga maar door.  

Wij vinden dat paardrijden leuk moet zijn voor mens én 

dier. Kom maar eens kijken bij onze bewegingsstal of de 

activiteiten die we organiseren.

Dat alles maakt ons zoveel méér dan alleen een manege!

Kemperbergerweg 793

6816 RW Arnhem

info@mansour.nl

026-4423006

www.mansour.nl

adv Mansour 2024.indd   1adv Mansour 2024.indd   1 2-2-2024   10:50:242-2-2024   10:50:24

OOSTERBEEK | HEELSUM mijnhartuitvaartverzorging.nl

Voor een  
afscheid dat écht  
bij het leven past. 

 
24/7 bereikbaar via  

026 333 30 29

leven in beeld, 
   afscheid met kleur

www.denstrooper.nl

Koningsweg 18 (Hoek Kemperbergerweg) Arnhem - Schaarsbergen

T.  026 35 16 987  �  e.  mail@denstrooper.nl


